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FRANSA'DA TÜRKİYELİ YURTSEVERLERİN MİTİNGİ 


Geçen ay içersinde, Fransa'daki Türkiyeli öğrencilerin kurmuş oldukları FTÖB Aix-Marsilya şubesi bir miting düzenlemiştir. Mitingde çeşitli devrimci kuruluşların temsilcileri ve Türkiye'de daha önce kalmış olan devrimciler konuştular. Fransa Marksist-Leninist Komünist Gençlik Teşkilatı (FMLKGT) mitinge yolladığı dayanışma mesajında şöyle demektedir; A 

“"Anti-faşist, anti-emperyalist arkadaşlar, 

"FMLKGT, J. L. Sanchez hücresi, FTÖB'ün düzenlediği i anti-faşist ve yurtsever mitingi çoşkuyla selâmlar. Amerikan f cı faşist iktidarın halkın en değerli evlatlarını katlettiği, de- 


1 si 


SOSYAL-EMPERYALİSTLER FİLİSTİN VE ARAP HALKLARININ DÜŞMANIDIR. 


Kitle dergisinde İsrail revizyonistlerinin Filistin meselesiyle ilgili görüşleri yayınlan dı. İsrail revizyonistlerinin bu açıklamaları Sovyet sosyal-emperyalistlerinin Orta Doğu politikasının açığa çıkması bakımından önem taşımaktadır. İsrail revizyonistleri Kitleder gisinde sosyal-emperyalizmin politikasını şöyle açıklıyorlar: 

"Biz İsrail Komünistleri Orta Doğu krizi nin çözümü konusundaki politikamızın Sovyet ler Birliği'nin politikasıyla çakışmasından dolayı çok memnunuz. 

Ana görevimizin Orta Doğudaki savaş durumunun ortadan kaldırılması olduğuna inanı yoruz. Bu yüzden adil ve devamlı bir barışın tesisi için ısrar ediyoruz. Bu ancak 1967 de işgal edilen tüm Arap topraklarından İsrail askerlerinin çekilmesiyle, Filistin halkını kendi devletlerini kurma ve egemenlik hakla rı da dahil olmak üzere ulusal haklarına ve çıkarlarına saygı duyulmasıyla, İsrail de da- 


hil olmak üzere Orta Doğudaki bütün ülkelerin egemenlik ve güvenliğinin sağlanmasıyla 


mümkün olabilir. Biz Cenevre barış görüşme 


lerinin, Filistin Kurtuluş Örgütü temsilci de dahil olmak üzere bütün ilgili tarafları tılmasıyla derhal başlamasını istiyoruz. " (Kitle, s. Il) 

İsrail revizyonistleri böylece sosyal-ı peryalist efendileriyle Orta Doğu meseles de görüş birliği içinde olduklarını ağıklan ta, ve yıllardır İsrail burjuvazisinin şove. 
litikasına hizmet etmiş olan revizyonistle arkasında sosyal-emperyalistlerin olduğu: ortaya koymaktadırlar. Yukarda da görüle 
ği gibi, İsrail revizyonistleri, Sovyetler 1 
liği'nin İsrail'in meşruluğunu tanıyan, onu! 
gemenliğini garanti altına alan ve böylece listin halkının kutsal davasını satan politik nı açık bir şekilde belirtmektedirler. 

Bugün bütün Üçüncü Dünya ve bütün ba sever ülkeler İsrail siyonistlerini mahkün der ve ilişkilerini keserken sosyal-emper listler İsrail'in meşruluğunu tanımakta ve nunla el altından pazarlıklar yapmaktadır! 
Sosyal-emperyalistlerin "Filistin halkının karlarından" söz etmeleri bir sahtekarlıkt ibarettir. veu Sönmez/I eve 


mokratik halk örgütlerini kapattığı (Türkiyeli devrimci genç 


$ liğin öncüsü Devrimci Gençlik Birliği-DGB) bir dönemde FM k LKGT, faşizme, emperyalizme ve iki süper devletin hegef monyacılığına karşı mücadele eden Türkiye halkına enternask yonalist ve militan desteğini bir daha ilân eder. Gelecek dün 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ya halklarınındır. Türkiye halklarının bütün düşmanları ezi- 


o lecektir." 


Tire'nin Çayırlı Köylüleri; 


GENEL GREV OLURSA 


'MC'NİN İKİ GÜNLÜK ÖMRÜ VAR DEMEKTİR 


MC hükümeti sahtekarca, köylülere dekar başına verilen kredihin 500 liraya çıkarıl dığını ve bu yıl köylümüzün yü zünün güldüğünü söylemişti. Ama gerçek bunun tam tersidir. 
MC'nin söylediğinin tersine köylüler. özellikle yoksul köy lüler eskisinden de kötü birdu ruma gelmiştir. Dekar başına 
500 lira kredi veriyoruz diye 
palavra atıyarlardı. Zirai kre- 


tiyor, ikinci taksiti almakta acele etsinler" diye. Ve ikinci taksiti bazı kişilere ödediler. 
Biz gittiğimizde, banka memu ru bize plasmanın bittiğini, Merkez Bankasından para gel mediğini, bankadaki paranın müşterinin parası olduğunu ,eğer Merkez Bankası para gön dermezse kredi vermeyeceklerini söyledi. Her sene özel bankalar tütün kredisi veriyor 


dılar. MC hükümeti halkı al- 


d dileri ilk taksitte alıyoruz. Bi- du. Bu sene hiç bir banka tü- i rinci taksiti geçen sene aldığı tün kredisi vermiyor. Şimdi 

i mız kredi miktarına göre ayar tek çıkar yol ya %30 faizle ba 
3 layıp verdiler. Köylüleri öyle zı kişilerden para alacağız. ya 
E aldatıyorlar ki. Güya bu sene- da karaborsacılardan açık se-I ki zamları ikinci taksitte vere net vermek suretiyle, kilosu iz 
3 ceklerini söylediler. Şimdi ise lira pazarlıkla para alıp malı 
f ileri gelen. zengin tüccarlara mızın başında harcayacağız. 

i Ziraat Bankası personelinden Bu oyunlar artık herkesçe bi-E haberler geliyor, 'plasman bi- linmeli. Fakir halkın düşma'- d nı MC'ye cezası çektirilmeli. 
b Gittikçe artan hayat pahalılığı i karşısında şaşkına döndük. Ye t ; ni buğday çıkmadan 200 kuruşa ; HAFTALIK DERGI aldığımız ekmeği 250 ye çıkar 


Sahibi; HÜSEYİN KARANLIK 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü; 
KEMAL DOGAN 
Yönetim Yeri; 

Çatalçeşme Sok. 46 ll Cağaloğlu-İSTANBUL 

Yazışma ve Abone Adresi; 
HALKIN SESİ. P. K.IN2 

Sirkeci - İSTANBUL 


datmak için "zam yok,fiyat ayarlaması yapıyoruz" diyor. 

Artık halk bu yalanları yutmu yor. Pazarcık köylüleriyle mücadelemiz aynı yöndedir.O radaki köylü kardeşlerimizin mücadelesini bütün gücümüz- 


Baskı: BARIŞ OFSET le destekliyoruz. Tüm dar ge Abone sartları; lirlileri birlik ve beraberliğe e Yurt .çi yıllık 125. - çağırıyoruz ve tüm gücümüzaltı aylık 65. - le hükümetin yıkılması için ça è Yurtdışı yılık o 200 - lışacağız. Biz Çayırlı köylüailesi) Me leri olarak MC hükümetinin i yıkılması için bütün halkımı- 
© iln Şartları; zın fedakarlığının şart olduğu l Santi mi 30. - N pe Sü i S ne na inamyoruz. Bütün işçiler. 
i anea 100. - memurlar, köylüler yurt ça- 


e Genel Dağıtım; TÜR-DA è Ankara Dağıtım:FİKRİ 
NEGİŞ e İzmir-Ege Dağıtımı; 
ORHAN ÖZSİŞMAN 


pında genel greve giderse MC nin iki günlük ömrü var demektir. 
Çayırlı Köylüleri 
Tire - İZMİR 


ORDU İÇİNDE FAŞİST FİKİRLER YAYILMAK İSTENİYOR 


Askere alınan faşist MHP militanları askeri istihbarat teşkilatlarında görevlendirik mektedirler. Ordu içindeki yurtsever ve devrimci unsurlara tutuklanma, sürgünegön derme vb. şeklinde . cezalar verilmektedir. 

Orduda üst rutbeli subaylardan alt rütbeli (subaylara doğru faşist bir örgütlenme tezgâhlanmaktadır. Her hafta bütün ordu birliklerine ilerici, yurtsever yayınları yasak layan genelgeler dağıtılmakta dır. Genelgelerde bu yayınları okuyanların bölük komutan larına ihbar edilmesi istenmektedir. Yurtseverlerin ya- 


SANMA 


Rus Çarı buyurmuş gemi geçirmiş Anadolu üstünden uçak uçurmuş Demirel bel bükmüş, gerdan kıvırmış Hesabı sorulmadan kalacak sanma 


Biziz bu vatanın yılmaz bekçisi 

Hiç söker mi Rusun tankı gemisi İşçi, köylü esnaf halkımın sesi Brejnev'in karşısında susacak sanma 


Bizdik İngiliz'e göğsünü geren Anadolu toprağından düşmanı süren Hasta adam Türkiye'ye can veren 
Şu Mehmet silâhını asacak sanma 


Önce Çanakkaleydi yol vermez geçit Yine geçilmezdir bunu duy işit 

Bir bayrak uğruna binlerce şehit Verecek bu halkım korkacak sanma 


Elli yıl sonra Dolmabahçe'de Altıncı filoyu döktük denize 


Yurtseverlik kök salmış yüreğimize Bu yüreği çıkarıp atacak sanma 


Bu Boğazlar bizim kim ne karışır 

Şu Rus Çarı Akdeniz'de kimle yarışır Anadolu silâhını alır vuruşur Şerefini beş paralık edecek sanma 


Çanekkale içinde vursunlar bizi İster Dolmabahçe'de kırsınlar bizi Uçakla. gemiyle sarsınlar bizi Halk bitmeden savaş bitecek sanma 


İstanbul'dan Bir okuyucu 


kalanmasında yardımcı olan lara ödüller verileceği söylenmektedir. 


MHP yanlısı faşist kitap - lar orduya sokulmakta, Türk - çülüğü övdüğü gerekçesiyle okunması ve okutulması teşvik edilmektedir. Bu kitaplarla ve yapılan propagandalarla ordu içinde faşist ideoloji yaygınlaş tırılmaya çalışılmaktadır. 

Orduda karargahlara Kıbrıs haritası, üzerinde Türk bayrağı ve Kıbrıs Türktür yazılı bulunan haritalar asılmak tadır. "Kıbrıs bizim olacak" 
gibi işgalci, şöven sloganlar ve marşlar söylettirilmekte - dir. 


Kıbrıs'a gönderilen aske ler, çoğunlukla Doğulu askeı lerden seçilerek tespit edil mektedir. 

Haftanın iki gününde m ral eğitimi adı altında konse ler verilmektedir. Bu konse lere herkesin gitmesi şart kt şularak fakir halk çocukları nın üç-beş kuruş harçlıkları bazı subayların ceplerine in dirilmektedir. Orduda rüşvet ve yolsuzluk yaygındır. 

Orduda dayak ve angarya ya son! 

Emperyalist gerici eğiti- me son! 

Denizli'den bir grup yurtsever asker 


ADANA'DA POLİSLER 
KAHVELERE SALDIRDI 


Adana'da işçi,öğrenci ve köylülerin bulundukları yerlerdeki faşist baskılar dışında devrimcilerin akşam sohbet etmeye geldikleri kahvede re de baskınlar düzenleniyor. 
31 Mayıs günü polis ekipleri, 
daha ziyade işçilerin, dargelirli vatandaşların oturduğu Sinanpaşa ve Denizli mahalle lerinde arama bahanesiyle kahvelere daldılar. Polisler kahve binasının dışına sandal ye koyup oturmanın yasak ok duğunu iddia ederek Denizli' 
de bir kahvede ve Sinanpaşa mahallesinde devrimcilerin ve CHP'li yurtseverlerin uğradıklari "Karamanın kahvesin"'de oturanları kovalayıp, kahvelerin camlarını ve çay bardaklarını kırmışlardır. 

Bu saldırılar yurtsever - lerin toplanmasını engelle - mek içindir. Faşist saldırı - ların bir uzantısıdır. 

Bu kanunsuzluğu şiddetle protesto ediyor, halkımızın faşistlere karşı mücadele bir liğine güveniyoruz. 

Kahrolsun Faşistler 

Sinanpaşa Mahallesinden 

Yurtseverler 


TUTUKLU ASSUBAYLAR SERBEST BIRAKILSIN 


N 


Devrimci basında, insanca yaşamak için yiğitçe ileri atılıp, demokratik ve ekonomik haklarını istedikleri için tutuklanan yurtsever assubay ların halkımıza yaptıkları açıklamayı okuduk. Bizler Güneydoğu'dan aynı çarkın altın da ezilen, aynı insanca yaşama özlemi içinde olan yurtse ver assubaylar olarak, tutuklu bulunan arkadaşlarımızın bu haklı mücadelelerini destekliyor, onları "vatan haini" ilân eden düzeni lânetliyoruz. 

Kendisinden başkasına insanca yaşama hakkı tanıma - yan hakim sımilar, bizlerin bilinçlenmesinden, halkı sömü rürlerken kendilerine maşa olmayacağımızdan, halkımı - zın yanında yer alacağımızdan korkmaktadırlar. Evet bizler halkın evlatlarıyız, sorunları 


mız halkın sorunlarından ayrılamaz. "Ordunun omurgası 

olan biz yurtsever assubayların" yeri elbette halkımızın ya nıdır. Bizi hiçbir baskı ve şid det hakir mücadelemizden alıkoyamaz. 

Ordu içindeki tüm yurtseverlere sesleniyoruz. "Bizler kul, köle olmazsak Beyefendi olmaz bu memlekette" Tutuk lu arkadaşlarımıza her türlü desteği sağlıyalım. Girdikleri uğraşta yalnız olmadıklarını. 
binlerce kalbin aynı amaç için çarptığını söyliyelim onlara. 

Tutuklu bulunan assubay—. 
lar derhal serbest bırakılsın! 

Assubaylar ve erler üze - rindeki baskıya son! 

Yaşasın yurtsever assubayların birliği! 

Güneydoğu'dan 
Yurtsever Assubavlar 


REVİZYONİZME KARŞI BAYRAĞI 
ÇAL'IN ORTAKÖYÜNDEN YÜKSELTİYORUZ 


"Halkın Sesi" dergisi aracılığıyla sosyal-emperyalist Rusya'nın beşinci kolunu teşkil eden yerli revizyonistlere karşı Çal'dan ve kasabası Ortaköy'den Leninizmin bayra- 


ğını daha da yükseltiyoruz. 


Bugün, iki süper devlet olan ABD ve Sovyet Rusya'nın aralarındaki, dünyayı talan ve hegemonya yarışının gün - den güne keskinleştiğini, ABD'nin bir adım çekildiği ülke lere Sovyet sosyal-emperyalistlerinin iki adım girdiği ve iki süper devletin "detant" adı altında hızla silâhlandıklarını; TİP, TSİP ve sahte TKP gibi sosyal-empetyalizmin çatılarda billurlaşmış işbirlikçileri gözden saklamaya ça. 
lışıyorlar. Elbette bu çatılarda meseleyi iyi kavramamış, uyutulan yurtseverler vardır. Bütün devrimci yoldaşlar bu meseleyi bıkıp. usanmadan anlatmalıdıvlar. Bazıları Sovyetler Birliği'nin başında revizyonist bir kliğin olduğu nu, fakat orada sosyalist ekonominin ve proletarya diktatörlüğünün bulunduğunu söylüyorlar. Bu teorileri buğdaya arpa denilemeyeceği kadar saçmadır, çelişkilidir. Revizyonizmin bulunduğu yerde burjuvazinin iktidarı vardır. Ba zıları ise yurdumuzda faşizmin olmadığını, uzaktan faşiz 


min nal seslerinin geldiğini söylüyorlar. Bunlar 


hergün 


yurtseverlerin sokaklarda vurulduğundan, halkımız üze - rinde koyu baskı ve operasyonların uygulandığından. doğu 


da Kürt halkına yapılan katliamlardan, faşist 


İtalya'nın 


kanunlarından alınan 141, 142, 146. maddelerden habersiz 


olamazlar. 


Emekçi halkımız ABD ve Sovyet Rusya'ya karşı anti- 


emperyalist bayraklarını göklere çekmelidir. ~ 


Halkımız 


bu uğurda canını verecek kadar yurtseverdir. 


Denizli, Çal Kazasının 
Ortaköy Kasabası 
Çiftçi Hasan Durmaz 


Yeni Çarların savaş gemileri.zırhlı araçlar yüklenmiş çıkartına gemileri ve de niz pivadesi bindirilmiş gemiler Boğazlar dan Akdeniz'e inmeve devam-edivor. Sov — vetler Birliği'nin Akdeniz'de savunacağı bir kıyısı yoktur ama Akdeniz'in en büyük deniz gücü Sovyet donanmasıdır. Rus savaş gemileri. Akdeniz ülkeleri üzerinde askeri tehdit ve baskı uygulamak için Bogazlardan geçiyor. Yeni Çarlar. "denizle re hakim olan. dünyaya hakim olur"'düşün cesinden hareket ediyorlar. İki süper dev let arasında denizlerdeki hegemonya varr şı özellikle Akdeniz üzerinde voğunlaşıvor. 
Lübnan'daki gelişmeler. Kıbrıs buhranı ve Türkive ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlık. iki süper devletin vekabetinin böl gemiz halklarını ne kadar ağır bir şekilde tehdit ettiğini gözler önüne seriyor. 

Doğu Akdeniz'de kargaşalığın büvüdü - ğü şartlarda. MC iktidarı şimdi de Sovvet uçak gemilerinden birinin Boğazlardan Ak deniz'e geçmesine izin vermektedir. Demi rel-Türkeşlerin iktidarı. Boğazları Sov- 


yet savaş gemileri için bir "yolgeçen hanr' 


haline getirmiştir. Rus Çarlarının I. Petro'dan beri beslediği Akdeniz'e inme emel lerini bugün Yeni Çarlar gerçekleştirme- ve çalışıyor. Türkive'nin MC iktidarı ta rafından tekrar Osmanlı devletinin son yıl larındaki "hasta adam" haline getirilmesi. 
Brejnev kliği için son derece (o elverişli şartlar yaratmıştır. MC iktidarı, büyük bir sorumsuzluk içinde Kıbrıs ve Ege meselelerini kadere terketmiştir. Bu hükümetin Milli Savunma Bakanı Melen, Yünanistan'dan "hasmımız" diye söz etmektedir. MC iktidarı. Türkiye içinen büyük tehdit haline gelen Sovyetler Birliğine bovun eğerken. sımsıkı bir dostluk kurma - mız gereken Yunanistan'a karşı düşmanlık körüklüyor. Gene bu iktidar, faşist zu lüm uygulayarak iki süper devlete karşı Türkive'nin sağlam bir birlik ve direniş içinde olmasına elinden gelen bütün düşmanlığı gösteriyor. Türkiye'nin bağımsız lığını süper devletlerin ayakları altına seren, sosyal-empervalizme haysiyetsiz bir şekilde boyun eğen, yurdumuzun geleceği ile kumar oynayan. Türkiye'yi (o yeniden “hasta adam" haline getiren Demirel ve 


POLİS ANKARA'DA SEYYAR SATICILARA SALDIRDI 


Bizler, yurdun dört bir yanından, köylük alanlardan. agaların ve tefecilerin üzerimi ze uyguladıkları her türlü bas kı altında inim inim inletildikten, zorla topraklarımızdan atılıp yersiz yurtsuz bırakıldık tan sonra yaşamımızı sürdürmek için "taşı toprağı altın'bi linen şehirlere doğru tozlu, gurbet yollarını tepip, ekmek parası için gece-gündüz deme den çalışan binlerce seyyar sa tıcı kitlesiyiz. 

Üzerimizdeki baskı ve zu- 


lüm. bizleri barındırabilmek için geldiğimiz bu yerlerde de bizi buldu ve hiç eksiksiz üze rimizde sürüp gitmektedir. 

Ankara'da seyyar satıcı ve küçük esnafa karşı girişilen baskıların en somut örneğini bine yakın seyyar satıcı üzerinde. Benideresinde,7 Haziran günü gördük. 

Seyyar satıcılar daha önce Belediyenin gösterdiği yerde birkaç kasa mal satarak ailelerinin geçimini sağlamaya ça lışırken, Ankara Belediyesi ye 


e 


Boğazlardaki 
“hasta adam v genç Türkiye 


Türkeslerin iktidardan indirilmesi ve iki süper devlete karşı halkın demokrasi ` temelinde sımsıkı birleşmesini sağlavacak, milli bağımsızlığımızı koruyacak bir hükü metin kurulması. yurdumuzun geleceği = çin acil ve hayati bir mesele haline gelmiştir. ; 

Bütün olaylar göstermektedir ki. yurdumuzun bağınisızlığını savunmak ve Türkiye'yi iki süper devlet arasındaki rekabe tin girdabında kaybolmaktan kurtarmak için güvenebileceğimiz biricik güç halktır. 

Bugün Türkive'nin bütün meselelerinin diğini en geniş halk yığınlarına kavrat malıvız. Yurdumuz üzerinde Yeni Çarların tehdidinin gittikçe yoğunlaştığı şartlarda, sosyal-emperyalizme teslimiyetçiliğe kar şı kararlı bir miicadele yürütmeliyiz. Bogazların Yeni Çarların savaş gemilerine kapatılması için mücadeleyi en geniş halk yığınları içinde yaymalıyız. Aydınlık dergisinin 65. sayısında açtığı "Boğazlar üze vindeki egemenliğimizi savunma ve Boğaz ları Yeni Çarların savaş gemilerine kapat ma" mücadelesini tam zamanında ve ye rinde buluyoruz. Türkiye halkı. bağımsız ağını. özgürlüğünü ve Boğazlar üzerindeki egemenliğimizi savunmada ne kadar güç lü bir mücadele ruhuna sahip olduğunu, ta rihte olduğu gibi. önümüzdeki yıllarda da ispatlavacaklır. Bugün "hasta" olan,süper devletler önünde boyun eğen bir avuç mik li teslimiyetçi ve haindir. 40. milyonluk 


Türkiye halkı ise sapasağlam ve her za « 


mankinden dinçtir. Türkiye halkı, ABD em peryalizmine karşı 30 yıllık mücadele tec rübesiyle milli. bağımsızlık ve özgürlüğe her zamankinden daha sıkı sarılmaktadır, Sosval-emperyalizme teslimiyetçiliğin ömrü uzun sürmevecektir. 

Boğazlar Yeni Çarların savaş gemile rine kapatilmalıdir! p 

Türkiye'nin Boğazlar üzerinde kayıt - sız şartsız egemenliği için mücadele edelim! 

İki süper devlet Akdeniz'den defolun! 

Akdeniz, Akdenizlilerindir! 

Bütün Türkiye halkının iki süper devle te karşı birleşmesi ve Yunanistan'la dost. 
luk için mücadele edelim! a 


HALKIN SESİ 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niden yer tespitin& gitmiş veo güne kadar orada bulunmayan şahıslara. politik çıkarları i- 


çin yer dağıtmaya başlamıştır. 


Üzerimizdeki baskı, yerlerimizi terk etmemizin-isten - mesiyle daha da arlmış.lartış ma çatışmaya dönmüştür. Böy le bir sebep arayan zabıta. po lisin de desteğiyle arkadaşlarımıza saldırmıştır. Polis demir çubuklarla döverken Zabı tada mallarımıza el koymuştur. Olayda birçok arkadaşı — mız yaralanmış. 16 arkadaşı- 


mız tutuklanmıştır, Bine yakın arkadaşın arabası tahrip edilmiş, malları alınmıştır. Yaptıkları namussuzluk bununla da kalmamış. olayların ertesi gü nü Belediye Zabıtası, Polisle beraber mallarımızı depo etti gimiz yerleri basarak, bunları yerlebir etmiştir. Karşi koyanları Zabıta Müdürlüğüne gö türüp. işkence yapmışlardır. 
Binbir güçlükle randevu alıp görüşmek istediğimiz Belediye Başkanı bize cevap vermek mecburiyetinde olmadığını söy 


lemiştir. Ayrıca suçlularınbiz ler olduğunu söyleyip. diğer suçluları da bildirmemizi istemiştir. Biz de suçluların kim olduğunu kendisinin daha iyi bildiğini söyleyip ayrıldık 

Şimdi bizlerin beşer-onar çocukla. bu şekilde işsiz. güç süz na$ıl geçineceğimize MC iktidarı ve Ankara Belediyesi cevap versin. 


Ankara'dan 
Bir Seyvar Satıcı 
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FAŞİSTLER 
BİR İŞÇİYİ 
ÖLDURDÜLER 


Faşistler Bursa'da dev rimci bir işçiyi katlettiler. 
Bursa'da Tofaş Otomobil 
Fabrikası önünde bildirida gıtmak isteyen ve buna engel olan işçilere zincir ve sopalarla saldıran faşistler çatışma çıkarmışlardır. 
Türk Metal-İş sendikasına bağlı komandolarla, işçi - ler arasındaki çatışma sürerken, 06 plâkalı bir ara banın içinden Tofaş işçilerine ateş açılmış, Muam - mer Çetinbaş isimli işçi ölmüş, iki işçi ağır yaralanmışlardır. Cinayetten sonra saldırganlar kaçmış lardır. Tofaş işçileri, cina yet ve saldırıyı protesto et mek için işbaşı yapmama kararı almışlar ve; gece vardiyasına girmemişlerdir. Tofaş işçilerine destek olan diğer 12 fabrikada da işçiler l günlük işi br rakmışlardır. Gece vardiyalarına girmeyen binlerce işçi, Çekirge'deki SSK has tanesinden Atatürk alanına kadar bir yürüyüş yapmış- lar, MC'yi faşist saldırıla rı kınamışlardır. 

Faşistler Bursa'da yeni bir Seydişehir saldırısı na hazırlanmaktadırlar.Bur sa' halkı buna hazırlıklı ol malı, bütün ilerici ve yurt severler saldırılara karşı sesini yükseltmelidir. 


POLİS 

BİR DEVRİMCİYİ 
DAHA 
KATLETTİ 


Geçtiğimiz hafta içinde polis, bir yurtseveri daha öldürdü. İstanbul'da Levent 
Lisesi önünde devrimcilere saldıran polis Ökkeş Karayiğit adlı genci, katletti, 

Daha sonra polisin yurt severlere yönelttiği saldırı lar devam etmiş ve Ökkeş Karayiğit'in cenaze töreni için morg kapısında bekle yen gençlerin üzerine toplum polisi saldırmıştır.Po lis. saldırısı sırasında çok 


Senkaya Halkı 
İki Süper Devleti ve Fasizmi 
Protesto Etti 


Şenkaya Erzurum'a bağlı yoksul bir kasabadır. 72 köyü ve 
3000 nüfusu vardır. 

Kazamız Şenkaya'da hakim sımilar saldırılarını yoğunlaş - tırdılar. Yurtsever Şenkayahal kını sindirmek, birliğini bozmak, kendi faşist emellerine alet etmek için sinsice tertiplere giriştiler. MHP'li Merdan Binboğa'yı Liseye müdür olarak ta yin ettiler. Dört yurtsever öğretmeni sürgün ettiler. Lisede müdür ve kandırdığı bazı öğren ciler olaylar çıkartmaya çalıştılar. Fakat Şenkaya lisesi genç liği ve Şenkaya halkı faşistlere hak ettikleri cevabı verdi. Tüm bunlara karşı, halkın direnişini kırmak için caddelere devriye- ler diktiler, Ama bunlar da Şen kaya halkını yıldırmadı. Gün geç tikçe mücadele yükseldi. 

Halkın mücadele azmini degerlendiren ve faşizmi yok etmenin halkın mücadelesiyle ola cağını kavrayan devrimciler “Faşizmi, Pahalılığı ve Kıyımları Protesto Mitingi" düzenlediler. Gericiler mitingi engelle mek için ellerinden geleni yaptı lar. Çeşitli kanallardan yapılan baskılar sonucu Kaymakamlıkça miting on gün ertelendi, Asılsız dedikodularla halkı tedirgin etmek istediler.CHP ve TÖB-DER yöneticileri bu olaylar karşısın da çekimser kaldılar. Devrimci ler, çıkartılan güçlükler karşr sında yılmadılar, mitingi gerçek 


Pazarcık Köylü 


leştirdiler. 


Şenkaya halkı kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, gönciyle, köylüsüyle, kentlisiyle büyük bir güç olarak mitinge katılarak fa şizmi lanetledi. Mitinge bini aş kın bir kalabalık katıldı. Vasita bulamadığımız için köylerden gelecek yüzlerce yurtsever mitinge gelemedi. Ücreti ödenmiş olmasına rağmen ses cihazları AP'li Belediye Başkanı tarafın dan verilmedi, elektrikler kesildi. 

Konuşmacılar, MC iktidarı nın halk düşmanı yüzünü teşhir ettiler, Onların özel olarak kazamızdaki tertiplerini anlatarak halkın faşizme karşı mücadele talebini dile getirdiler.İki süper devletin dünya halklarının ve Türkiye halkının baş düşmanı olduğu anlatıldı. Halkımızın Amerikan emperyalizmine ve Rus sosyal-emperyalizmine karşı milli bağımsızlık ve demokrasi için mücadele azmi dile getiril di. Yine halkımıza faşizme ve sosyal-faşizme karşı birlik çağ 


.rısı yapıldı. 


Miting ve yürüyüş sırasında kitleler "Ne Amerika Ne Rusya, Bağımsız Türkiye", "Katil İktidar”, "Kahrolsun Faşizm", "Herkese İş-Köylüye Toprak", "İş-Toprak-Hürriyet, Faşizme Nihayet", "Doğu'da Milli Zul- me Son", "Zindanlar Boşalsır" 
"İki Süper Devlet Yıkılacak Ek bet" gibi sloganları attılar. 

Şenkaya'lı Devrimciler 


lerinin Serbest Bırakılması için 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PAZARCIK KÖYLÜLERİNİN SERBEST BIRAKILMALARI İÇİN, TÜRKİYE'NİN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE İŞÇİLER, — KÖYLÜLER VE YURTSEVERLER PROTESTO KAMPANYALARI AÇTILAR. 


sayıda öğrenci yaralanmış, pek çok öğrenci gözaltına alınmıştır. Polis o basin mensuplarına da cop vetek melerle hücum etmiş, başta Vatan muhabiri Ali Rıza 
Erdoğan olmak üzere çok say.da gazeteci hırpalan - mıştır. Polisin, Ali Rıza Erdoğan'a ateş etmek iste diği, bunun bir tesadüf sonucu mümkün olmadığı açıklanmıştır. 

Polis, gözaltına aldığı yurtseverlere işkence uygulamıştır. İşkence gören ler arasında ölen devrimcinin ailesinin avukatı olan Bozkürt Nuhoğlu! da bulunmaktadır. Faşist cinayet ve saldırılar bütün kamuoyu tarafından kınanmıştır. 


PAZARCIK 


Er 


MAHKEMEYE 
GİDEN 
KÖY HALKI, 
YOL BOYUNCA 
" NE AMERİKA, 
NE RUSYA | 
NE DE AĞALIK"| 
SLOGANINI 
ATTILAR 


PAZARCIK KÖYLÜLERİNİN 
SERBEST BIRAKILMALARINI İSTEYEN METİNLERE İMZA ATANLAR ARASINDA ERZURUMUN 

ERZURUM'UN ŞENKAYA KASABASINDAN 106, ANKARA POLATLI'DAN 80, DİVRİĞİ'DEN 350, 
ANTAKYA SAMANDAĞ'DAN 113 
YURTSEVER BULUNMAKTADIR. 


Emiroğlu Ağa'nın hazine top raklarından gasbettiği toprakla rı işgal ettikleri için yargılanan Emiroğlu köylüleri, ll Haziran! 
da Pazarcık Asliye Ceza Mahke mesi'nde yapılan duruşmaları sonunda serbest bırakıldılar. 

Emiroğlu'ndan ve çevre koy lerden sabahın erken saatlerin de motorlara binerek yola çıkan kadınlı erkekli kalabalık Köylü kitlesi, duruşmayı izlemek için 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Erzincan'da 10 Haziran'da 
"Faşızmi ve Hayat Pahalılığını Protesto Mitingi" vapıldı. 

Mitingin hazırlık çalışmaları sırasında hakim sınıflar mi - tingi engellemek için ellerinden gelen herşeyi yaptılar. 30 Mavıs 
1976 günü yapılması gereken mi 
ting Valilikçe on gün ertelendi. 
Bazı arkadaşları günlerce gözal tında tuttular. Bir arkadaş, fæ şistler tarafından dövüldü. Başka bir arkadaş polisler tarafından gerekçesiz olarak 12 
nezarete atıldı. İlk afişlemeden sonra faşistler polisle işbirliği yaparak, devrimci afişlerin üze rini faşist afişleriyle kapattılar. 
Fakat devrimcilerin ikinci afişlemesi sonucunda faşistler geri lediler. Faşistler afişlerimizi bir daha yırtma ve kapatma cesavetini gösteremediler. Polis miting alanına giriş ve çıkışta arama yaptı. Miting başlama - dan önce yapılan aramada Ahmet Yaman adındaki devrimci arkadaşla, yurtsever bir köylü kadını tabanca bulundurmak gevekçesiyle tutuklandılar. 

Mitingi sadece TBP İl Başkanlığı ve TBP Gençlik Kolları başından itibaren destekledi, elinden gelen her yardım ve fe - dakârlığı yaptı. 

Erzincan TÖB-DER yöneticileri, aralarında mitinge katıl mama kararı aldılar. Mitingin çalışmalarını engellemek ve hal kın gitmemesini sağlamak için çalıştılar. "Mitingi yapanlar Kürtçüdür. onlar polisle işbirliği halindedirler. halkı provakosyona getirmek istiyorlar'diyerek karşı propaganda yaptılar. 
Devrimcileri halk kitlelerinden koparma amacını güttüler. Mi — tingde konuşma yapan yurtsever bir öğretmen arkadaşı üyelikten atmaya çalıştılar. 

CHP yöneticileri de mitinge karşı çıktılar. Mitirgi baltalamaya ve engellemeye çalıştılar. 
Bizzat Erzincan CHP İl Başka nı Hüsevin Tiryaki. tanıdığıköy muhtariarına haber göndererek ve bazılarıyla da görüşerek ' 


saat 


Emiroğlu Köylüleri Serbest Bırakıldı 


Pazarcık'a geldiler.Duruşmanın yapıldığı binanın önünde çok sa yıda jandarma yer almıştı. Jandarmaları gören bir köylü şöyle dedi:"'Bunlar Kıbrıs - çıkartması mı yapıyorlar?" Köylüler önce mahkeme salonuna alınmadılar. Köylülerin kararlı tu tumu sonunda bir kısmını içeriye almak zorunda kaldılar. 
Duruşma Savcının iddianamesini okumasından sonra sof gulara geçildiğinde hakim,"tek kelimeyle cevap verin, yaptım veya yapmadım. "diyerek savunma haklarını kısıtlamak istedi. Ayrıca kendilerine daha önce iddianame verilmeyenköy lüler, savcının iddialarına, önceden hazırlanmadan cevap ver mek zorunda kaldılar. Savcı iddianamesinde köylülerin, ağanın topraklarını "cebir ve şiddete başvurarak" işgal ettiklerini ve silâhlı tehditte bulunduklarını ileri sürdü. Fakat kime karşı cebir ve şiddete başvurulduğunu ve silâh tehdidi yapıldığını belirtmedi. 


Savcının iddialarına cevap veren köylülerin bir kısmı,işga le katıldıklarını, ağanın gabbettiği hazine topraklarının kendi hakları olduğunu söylediler. Sav cı, sanıkların sorgularının yapılmasından sonra tümünün serbest bırakılmasını ve Emiroğlu! 
nun arazisinin hazine toprağı olup olmadığının tesbitini istedi. 

Adliye'nin önünde bekleyen kalabalık köylü kitlesi serbest bırakılan arkadaşlarını alkışlar- la karşıladılar. Daha sonra Pazarcık hapishanesinden arkadaşlarını alan Emiroğlu köylüleri yol boyunca "Ne Amerika Ne Rus ya Ne de Ağalık", "Yıkılsın Ağa lık, Topraklar Köylünün" "Alevi -Sünni Bir Olsun Faşistler Kah rolsun" sloganlarını atarak köye 


döndüler. Tarlalarda çalışantop rak işçileri,devrimci marşlar söyleyerek motorlarla geçenköy lüleri görünce. onları çoşkuyla alkışladılar. 

Köyün yakınındaki benzin deposunun önünde motorlardan inen köylüler, yürüyüş sırasına geçtiler ve yine devrimci slogan lar atarak köye girdiler.Yürüyüş sırasında en önde serbest bıra - kılan köylüler. onların ardında kadınlarla çocuklar ve diğer köy lüler yürüdü. 

Bir devrimci, köyün meydanında toplanan köylülere bir konuşma yaparak şunları söyledi: "Ağalar bizi zindanlara attırmak la mücadelemizden vazgeçtire - ceklerini zannettiler. Ama yanılıyorlar. Hiçbir baskı ve zulüm bizi. -verdiğimiz toprak mücade lesinden alıkoyamaz." 

Köylüler yine devrimci sloganlar atarak dağıldılar. 


(HALKIN SESİ |6) 
"NE AMERİKA , NE RUSYA, BAĞIMSIZ TÜRKİYE!" 


“köy halkının ve gençlerinin. 
mitinge gönderilme melerini mi tingi hazırlayanların polisle iş birliği vaptıklarını. faşistlerin halka saldıracaklarını" söyledi ve halkı korkutmaya çalıştı. 

Devrimci Gençlik Dergisinin Erzincan'daki savunucuları da mitingi baltalamaya ve tertip eden devrimci ve yurtsever leri karalamaya çalıştılar. Yıl gınlık ve pasifizmi yaydılar. Mi tingi “Kürtçülerin ve Maocula— rın düzenlediklerini" vavdılar ve karşı propaganda vaptılar. 

Fakat bütün bu engelleme çabalarına ve yağmurun alabildiğine yağıvor olmasına rağmen. miting alanında beşbinin üzerinde bir halk topluluğu var dı. Özellikle işçi ve köylü kitlelerinin çoğunluğu teşkil etme si dikkat çekiciydi. Hüseyin Tir vaki'nin haber ulaştırdığı köy lerden köylü analar ve babalar toplu halde avabalarla miting a lanına geldiler. Devrimcilerden vana olduklarını gösterdiler. 
CHP'nin tabanındaki yurtseverler ve CHP Kadın Kolları.İl Baş kanlığının muhalefetine rağmen mitingi desteklediklerini bildirdiler. TÖB-DER'in yöneticile - rince katılmama kararı alınmış olmasına rağmen. vurtsever öğ retmenler bu gerici kararı tanımadılar ve miting alanında yer lerini aldılar. 

Mitingde devrimci sloganlar hakim oldu. Yer alan sloganların başlıcaları: “Ne Amerika Ne Rusya Bağımsız Türkiye". "Katil İktidar", "Kahrolsun Faşizm", "Alevi Sünni Bir Olsun. Faşistler Kahrolsun", "İki Süper Devlet Yıkılacak Elbet", "DGM'ler Kapansın, Zindanlar Boşalsın”, “Yıkılsın Ağalık Topraklar Köy lünün", "İş Toprak Hürriyet Fa şizme Nihayet", "İşgale Nihayet, Kıbrıs'a Hürriyet” ti. 

Mitingin açılış konuşmasını yapan arkadaş mitingin önemini ve amacını halka açıkladı. Konuşmacılardan üç devrimci arkadaş iki süper devleti ve işbirlikçilerini teşhir ettiler. halk düşmanı yüzlerini açıkladılar. 
Devrimci arkadaşlardan biri, özet olarak; iki süper devletin aralarındaki çekişmenin üçüncü bir dünya savaşını getireceğini, Yunanistan'la dostluğun öne - mini, Türkiye'nin Üçüncü Dünya safında yer alması ve askerlerin Kıbrıs'tan çekilmesi gerektiğini anlattı. Ülkemizdeki faşist dikta törlüğün varlığını ve gerilemesi ni, tüm çalışanların genel grevi önerisini ve Erzincan halkının taleplerini ve Alevi-Sünni birliğini işledi. 

Fatma Yıldız adında bir köy lü kadın şunları söyledi: 

"Bacılar, kardeşler, 

Bugün burada faşizmi ve hayat pahalılığını protesto için top lanmış bulunan sizlerden bifi ol duğum için çok duyguluyum. 

Her gün evlatlarımız için gözyaşı dökmekten başka birşey yapamıyorduk. Ama bugün bura da evlatlarımızın, kızlarımızın, oğullarımızın.ne için neden vu - rulduklarını daha iyi öğreniyo — ruz, 

"Bizler. ezilenler ve hor gö rülenler artık sesimizi yükseltmenin zamanıdır. Ezilmek ve sömürülmek istemiyoruz. Bunu 


istemediğimiz ve mücadele ettiğimiz için de ağalar, patronlar ve tefeciler, kiralık adamlarını üzerimize göndermektedirler. 
Bizler halk olarak kendi iktidarımızı ergeç kuracağız. 


"Köylerimizde gelinlerimiz, kızlarımız jandarma dipçiği ve ağa çizmesi altında eziliyorlar. 
İşkence odalarında gençlerimiz günlerce işkence görüyorlar. İş kenceden ölüyorlar. Bütün bunla rın sorumlusu parababaları,top vak ağaları ve onların iktidarıdır. 

"Kurtuluş Savaşımızda nasıl omuzlarımızda top, cephane taşıdıksak. bu gün de bu düzene karşı çıkıyoruz. Sömürüyü, talanı, işkenceyi lanetliyoruz. 

"Bugün ağlayan anaların yüveğine birgün mutlaka gül damlayacaktır. Vatanımızı satanlar dan, bizi soyanlardan, evlatla— rımızı öldürönlerden hesap soracağız. Ne Amerika'yı nede Rusya'yı istemiyoruz. Biz tam bağımsız bir Türkiye istiyoruz. 

"Yaşasın anaların devrimci birliği! 

Yaşasın devrimci gençliğin birliği! 

Yaşasın halkımızın mücadelesi! 

Yaşasın tam bagunsız Türki ye! 

Kahrolsun Faşizm! " 

İstanbul'da tutuklu bulunan yurtsever arkadaş Hasan Aksu' 
nun annesi "Bir Hasan gider,bin lerce Hasan var", "Evlat acısr na son" diyerek başladığı konuş masında faşistlerin saldırısına karşı daha güçlü, daha kararlı alarak mücadele etmemiz gerek tiğini, bunun için de devrimcile rin birleşmelerinin şart olduğu nu vurguladı. 

Yurtsever bir orman işçisi kadın arkadaş patronun kendile rine yaptığı haksızlık ve zulmü anlatarak parababalarını kitle ile birlikte lanetledi. 65 yaşlarında bir köylü de, Alevi-Sünni ayırımını faşistlerin yarattığını bu ayrımın onların işine yaradı ğını, Alevilerin ve Sünnilerin gerçek düşmanlarının patronlar la ağalar olduğunu belirtti ve fa şistlere karşı Alevilerle-Sünnileri birliğe çağırdı. 

Mitingin tüm masrafları halk tan bağışlar toplanarak sağlandı Miting sırasında "Halkın * Sesi", "Yurtsever Öğretmen" ve "Me - murların Sesi" dergileri satıldı Çevre yerlerden ve devrimciler den gelen dayanışma mesajları okundu. 

Miting iki süper devlete,sos yal-faşizme ve faşizme ' karşı bağımsızlık andı içilerek son buldu. 

Miting, 1974'deki Erzincan olaylarının halk üzerinde yarattığı yılgınlığın dağılmasına hizmet etti. Devrimcilerin halkla daha fazla kaşnaşması yolunda bir adım oldu. 


NE AMERIKA NE RUSYA 

BAĞIMSIZ TÜRKİYE 
KAHROLSUN FAŞİZM 

VE SOSYAL-FAŞİZM! 
YAŞASIN HALKIMIZIN 

BAĞIMSIZLIK VE DEMOKRASİ 

MÜCADELESİ! 


Dünya denizlerini birbirine bağlayan boğazlar, bugün iki süper devlet ile Üçüncü Dünya arasında şiddet li bir mücadeleye konu olmaktadır. 
İki süper devlet, deniz hukuku alanın da eskiden kalan emperyalist düzeni savunuyorlar. Üçüncü Dünya ülkeleri ise, devletlerin eşitliği, bağımsız lığı ve egemenliği temelinde yeni bir uluslararası deniz hukuku için mücadele ediyor. 


BOĞAZLARIN "ULUSLARARASI" 
BİR MESELE OLDUĞU NU 

İDDİA EDENLER 

İKİ SÜPER DEVLETTİR 


İki süper devletin dünya boğazlarına uygulanmasını istedikleri düzen ABD ve Rusya'nın korsanlık özgürlügünden başka bir şey değildir. Onlara göre. boğazlar uluslararası yollar - dır; kıyı ülkelerin boğazlar üzerinde ki egemenlik hakları tanınamaz; bogazlarda, açık denizlere uygulanan hukuk düzeni geçerli olmalıdır; yani boğazlardan geçişe hiçbir sınır konmmamalı, kıyı ülkelerin boğazlar üze rindeki hakları hiçe sayılmalıdır. 

Görüldüğü gibi, süper devletler boğazlar üzerinde kıyı ülkelerin ege menliğini reddetmek için. boğazları uluslararası bir mesele haline geti - riyorlar. Amaçları boğazların düzen lenmesinde söz sahibi olmak ve kemdi korsanlık "hakları"'nı savunmak - tır. Çünkü iki süper devlet de. dün - yanın efendisi olmak için, dünya denizlerine hükmetmek peşindedir. Aslında onların boğazlardan geçiş özgürlüğü dedikleri şey, iki süper dev letin dünyaya hakim olmak için her - şeyi yapabilmeleri özgürlüğüdür.Çün kü dünyanın bütün boğazlarından sa - vaş gemilerini geçirenler ve deniz - lerde kol gezenler, bu iki süper dev- 


letten başkası değildir. “Brnöin Malaka boğazından Türkiye'nin, Tanzan- ya'nın. Almanya veya Belçika'nın sa vaş gemileri geçmiyor. Bu boğazdan savaş gemilerinin serbestçe geçmesinden yararlanacak ülkeler.yalnız iki süper devlettir. Aynı şey, İstanbul ve Çanakkale Boğazları içinde söz konusudur. Ne Malaya,ne Endonez - ya. ne de Avustralya'nın Türkiye Bo gazlarından savaş gemilerini geçir - mek gibi bir meseleleri yoktur.Boğaz larımızın savaş gemilerine açık tutul masını isteyenler daima dünya hegemonyası için yarışan emperyalistler olmuştur. Birinci Dünya Savaşına ka dar, İngiltere. Çarlık Rusyası. Almanya. Fransa vb.nin böyle bir meseleleri vardı. oÇarlığın yıkılmasın- dan sonra Lenin, Boğazların savaş gemilerine kapatılmasını istedi. Çünkü artık Akdeniz'e inmek isteyen em peryalist Çarlığın yerini, Karadeniz! 
i bir barış gölü haline getirmek iste yen. yani emperyalist donanmaların Karadeniz'e çıkmasını engellemeye çalışan bir proletarya devleti almıştı. Savaş gemilerinin Boğazlardan ser bestçe geçmesini isteyenler ise, zamanın devrimci Sovyetlerini yıkmak ve Sovyetler Birliği'ni kuşatmak isteyen batılı emperyalistlerdi. İkinci Dünya Savaşından sonra Akdeniz'den Karadeniz'e çıkmak isteyen donanma ABD bayrağını taşıyordu. 1958 Cenev re Deniz Hukuku Konferansında. savaş gemilerinin karasularından geçme hakkı olduğu yolundaki ABD önerisine Sovyetler Birliği karşı çıkmış tı. Fakat Sovyetler Birliği'nin en sak dırgan ve yayılma hırsı en büyük süper,devlet haline gelmesiyle işler ter sine dönmüş bulunuyor. Lozan ve Noht rö'dekinin tam tersine Sovyetler Birliği bugün Türkiye Boğazlarını ulus- 


lararası bir yol haline getirmek iste yen bir numaralı devlettir, Çiinkü artık Moskova'da Lenin'in izinden gidenler değil. Yeni Çarlar oturuyor. 
Rusya'da proletaryanın iktidarda bulunduğu dönemde. Karadeniz'e kıyı ülkelerin barışçı menfaatlerini korumak. Akdeniz'den gelecek savaş gemilerinin Karadenize çıkmasını önlemekle mümkündü. Bugün iseesas me sele. başlıca savaş kundakçısının Ak deniz'e iniş yolunu kapatmaktır. Sovyet halkı dahil. Karadeniz kıyısındaki bütün halkların menfaati bugün ancak bu tutumla gözetilebilir. Karadeniz'in tekrar bir barış gölü haline gelmesi. 
Yeni Çarların yayılmasını önleme mize ve böylece onları eninde sonunda yıkacak olan Sovyet halkına destek ol mamıza bağlıdır. 


ÜÇÜNCÜ DÜNYA 
EMPERYALİST KORSAN HUKUKUNA 
KARŞI ÇIKIYOR 


Süper devletlerin boğazlara kıyısı olan ülkelerin egemenliklerini red deden tutumlarına karşı Üçüncü Dünya ülkeleri şu temel tezleri savunmak tadır; Na 

l. Kıyı ülkelerin karasuları içinde kalan Boğazlar üzerinde bu ülkelerin egemenlikleri sınırlanamaz. 

2. Boğazlardan geçiş. kıyı ülkelerin güvenlik ve menfaatlerine aykrrı olamaz. 

3. Askeri olmayan gemiler,"masum geçiş" ilkesine uymalı. yani buğ dav çuvallarının altında tank, roket vb. geçirmemelidir. 

4. Savaş gemileri ve silâh taşı - yan gemiler izin almaksızın boğaz - lardan geçemezler. 

5. Denizaltılar. izin aldıktan son ra da su üzerinden geçmelidirler. 

Görüldüğü gibi, Üçüncü Dünya,kı 


E sim 2 


yı ülkelerin milli bağımsızlığ sınırsız egemenliğini savunm per devlet hegemonyacılığına çıkarak bütün dünya ülkelerin menfaatlerini korumaktadır. F beple Boğazların uluslararası sele olarak ele alınmasına ve arası konferanslarda karara | masına karşı çıkmamız. Türl diğer dünya ülkelerinden tecr vecek. tam tersine en büyük ı sağlayacaktır. 
Boğazların düzenlenmesi 


© daki emperyalist anlayvış.toph 


daki ilerici güçleri dahi etkile Birçokları. bu konuda egemci zi ve bağımsızlığımızı savuna leri vadırgamakta ve empery: 
rin savunduğu deniz hukukunu ları dışında düşünememektedi tumda olanlar Boğazları açık lerle bir tutan emperyalist te bul etmiş oluyorlar, Ticaret | ri serbestçe geçtiğine göre. 
gemilerinin geçişinin de serbi ması gerektiğini düşünüyorlaı boğazlar meselesinin uluslar: rantilere bağlanabileceğini da larına getirebiliyorlar. 

Bütün bu görüşler. empe' 
korsan hukukunun kalıntılarıd gün iki süper devlet tarafında: nuluyor. Üçüncü Dünya ise, y belirttiğimiz ilkeler etrafında şiyor ve ülkelerin gerçek eşit bağımsızlığına, egemenliğine venliğine saygı temelinde yeni niz hukuku yaratmak için müc ediyor. Bu mücadeve, geçtiği! 
larda önemli başarılar kazanc leşmiş Milletler Deniz Hukukı ranslarında süper devletlerin duğu tezler ağır darbeler yedi rit edildi. Hatta iki süper dev! 
vaş gemileri ve denizaltı'arın 


oğazlar konusunda 
1 süper devletin 


orsanlık hakkını değil, 


ıse 


ürkiye'nin 


nırsız egemenliğini ıyunalım / 


lardan serbestçe geçmesi için Üçüncü Dünva ile pazarlığa bile girişti. 
ABD ve Rusya. boğazlardan serbesti geçişin kabul edilmesi karşılığında denizlerde 200 millik ekonomik bölgeyi tanıvyabileceklerini belirttiler. 
Bu da göstermektedir ki. savaş gemilerinin boğazlardan serbestçe geç 


mesi, iki hegemonyacı için en önem ` 


li meseledir ve onlar bunu kabul et 


tirmek karşılığında bazı tavizler ver 


meye dahi hazırdırlar. İki süper dev 
letin bu hegemonvacı önerileri. 1974 

vılında yapılan Üçüncü Deniz Hukuku Konferansında dünya ülkelerinin kuv vetli tepkisiyle karşılaştı. Özellikle 

boğazlara vakın olan ülkeler. süper deyletlerin bu tutumuna şiddetle kar şı çıktılar. Görüldüğü üzere kıyı ülkelerin boğazlar üzerindeki sınırsız egemenliği, dünya ülkelerinin ve ö - zellikle Üçüncü Dünyanın kuvvetli 

desteğine sahiptir. 

Malaka ve Singapur Boğazlarına kıyı ülkelerin mücadelesi de bu konu da başarılı bir örnektir. Malaya Yarımadası ile Endonezya'nın Sumatra Adası arasında kalan Malaka Boğazı Hint Okvanusu ile Pasifik Okyanusunu birleştiren ana yoldur. Sovyet sos yval-emperyalistleri uluslararası bir yol olduğunu iddia ettikleri Malaka Boğazının savaş gemilerine açık tutulmasını istemektedir. Fakat Malez ya ve Endonezya, sosyal-emperya - lizmin tehdit ve baskılarına karşı koyarak karasularını 12 mile çıkarmış ve Malaka Boğazını kendi karasuları içine almışlardır. Daha sonra 
1971 Kasımında ise, Malezya, Singapur ve Endonezya hükümetleri, Singapur ve Malaka boğazları üzerinde ki egemenliklerini ilân eden ortak bir bildiri yayınladılar. Bu bildiri, boğazların "uluslararası" olduğunu 


iddia eden Sovyet görüşünü mahküm 

etti, Gene bu ülkeler, boğazlardan 

geçişin güvenliğini sağlamak için 

ortak bir örgüt kurdular. Sovyet sos val-emperyalistleri ise. eski çarlar dan miras kalan deniz hegemonyacılığı sivasetini daha da yoğunlaştırdı. 
Hatta Sovyetler Birliği. 1973 Eylülün de, 60 yıl önce Malaka Boğazında ök düvülen Çarlık donanması askerleri- 


nin anısına dikilmek üzere granit bir 


mezar taşı gönderdi. Brejnev kliği — nin volladığı bu mezar taşı. eski Çar ların deniz hegemonyası emellerinin diriltildiğini bir kere daha ortaya 

koydu. Bir Malezya gazetesi bu konu da şöyle yazmıştır; "Eski Çarlık donanmasının anılmaya değer nesi var ki? Sovyetler Birliği dışında bunu hiç kimse anlamıyor." 

Boğazlar, Türkiye'nin karasuları içindedir ve'uluslararası bir me - sele değildir. 

Reformcu tutum, "Boğazların uluslararası konferanslarda düzenlen mesi" şeklindeki emperyalist tezlere karşı çıkamaz ve bu konf-ranslar da süper devletlerle uzlaşmaya çal şır. Devrimci tutum ise, Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki kayıtsız şartsız egemenliğini savunur. 

Boğazlar üzerinde sınırsız ege - menliğimizi kararlılıkla savunalım'! 

Boğazların Yeni Çarların savaş gemilerine kapatılması için mücadele edelim! 

Boğazların devamı olan Ege deni zi, Türkiye ile Yunanistan arasında bir barış ve dostluk denizi haline ge tirilmelidir. Türkiye ve Yunanistan, her iki ülkenin ortak menfaatleri ve hakkaniyet temeli üzerinde, Ege me selesini barışçı görüşmelerle çözme li ve Ege'yi iki süper devletin hegemonya emellerine kapatmalıdır. 


Prof. Ümit Doğanay 


ile yaptığımız konuşma 


"BOĞAZLAR ve 


EGE'DE 
İKİ SÜPER 
DEVLETİN 

OYUNU” 


"İki süper devlet Rusya ve Amerika'nın buradaki oyunlarını bozacak 


olan, Türkiye ve Yunanistan'ın 

“ gerek Ege'nin ve gerekse 

Boğazların statüsünün tayininde daha özgür haklar elde edebilmeleri 

için bu ikiblok dışında birleşmesidir. " 


HALKIN SESİ dergisi "BOĞAZLAR SORUNU VE MONT RÖ ANLAŞMASI" konusundaki görüşlerini almak üzere İst. Üniversitesi Öğretim iiyelerinden Prof. Ümit DOĞANAY ile görüştü. Aşağıda Prof. Doğanay'ın bu konudaki görüşlerini bulacaksınız. 


HALKIN SESİ: Sayın Doğanay. Boğazlar sorunu gittikçe diatha fazla önem kazanmaktadır. Montrö Anlaşmasmın süresinin dolduğu bu günlerde. Boğazlar sorunu hakkındaki görüşleriniz. 
nelerdir? 

Prof. Doğanay: Montrö Anlaşmasının veniden gözden geçiril mesinde sanırım en önemli nokta, Boğazların milletlerarası niteliği olduğu ve İstanbul'un açık şehir sayılması gerektiği gi bi bir meselenin getirilmesi olacaktır. Mer türlü savaş gemilerinin geçişi bakımından Rusya ile Amerika, sorunları kendi menfaatleri açısından çözmek isteyeceklerdir. 

Ege sorununda. jeopolitik vapısı itibariyle, Boğazlarla ada lar arasında bir bağlantı vardır. Boğazlar Ege'yi de kapsavıyan bir koridorun içinde yer almaktadır. Bu açıdan Ege'nin kontrolünden bağımsız bir Boğazlar kontrolü düşünülemez. Lo zan'da da sorun böyle ele alınmış ve boğazlar Türkiye'ye, Ada lar Yunanistan'a verilmek suretiyle boğazların kaderi iki dev let arasında paylaştırılmıştır. 

Yunanistan ve Türkiye'nin aynı blok içinde yer almaları bir sorun çıkarmamaktadır. Ancak, Türkiye veya Yunanistan ın Rusya ile ilişkilerinde ayrı bir duruma girmesi halinde iki ülkenin Ege üzerindeki kontrolü ve hükümranlık hakları balta lanabilecektir. 

Öyle sanıyorum ki boğazlar üzerindeki geçişin elde edilmesi Rusya için kafi gelmeyecek. Ege adaları üzerinde de ge çisler talep edilecektir. Yani sırf Boğazlardan geçme hakkını tanımak Rusya için yeter bir şey değil. Adalav üzerinde de. 
yani Ege üzerinde de ittifaklar talep edecektir. 

Hal böyle olunca, tabii ki en tehlikeli olan. iki süper dev letin buradaki oyunları olacaktır. İki süper devlet, Rusya ve Amerika'nın buradaki oyunlarını bozacak olan, Türkive ve Yu nanistan'ın gerek Ege'nin ve gerekse Boğazların statüsünün iz tayininde daha özgür haklar elde edebilmeleri için bu iki blok dışında birleşmesidir. Eğer her iki devlet böyle iki , gücün karşısında olan üçüncü bir gücün içersinde kendilerini bulurlarsa o zaman gerek boğazlar üzerinde ve gerekse Ege üzerindeki hükümranlık hakları daha iyi korunmuş olacaktır. 

Fakat Türkiye ve Yunanistan belli bloklar içersinde kaldık ça, yani Amerika ve Rusya blokları içersinde bulundukça. hükümranlık haklarının korunma derecesi de bu iki devlet arasındaki ilişkiye bağlı kalacaktır. Bu açıktır. 


Son bir-iki yıldır ülkemizde çocuk kitapları alanında çok olumlu bir gelişmeye tanık olduk. Bazı yayınevleri, hakim sınıfların köhnemiş düşüncelerini çocuklara aşılayan gerici çocuk edebiyatına bir tepki olarak. aydınlık ve yeni bir çocuk edebiyatı yaratma yolunda önemli bir adım attılar. Bu atılım; hem İranlı devrimci Behrengi vb. gibi yabancı yazarların masal ve öykülerinin dilimize aktarılmasını, hem de Türkiyeli yazarların kalemlerini çocukların hizmetine daha fazla sunmalarını sağladı. 

Gerek yabancı emperyalistler. gerekse onların yerli işbirlikçileri yıllardır en yoğun ideolojik saldırıların dan birini de çocuklarımıza (o yönelitmektedirler. Çocukları. daha küçük yaşlardan başlayarak. emperyalizmin yoz kültürüyle. faşist düşüncelerle, dünyanın, toplumun ve insanların de- 


«Sınıf hemen ikiye ayrıldı. 

Yoksul ailelerin çocukları Cubao'dön yana çıktılar, Zengin köylülerin çocukları ise 

Genuleto'yu desteklediler...» 


gişmez olduğunu savunan gerici idea list mantıkla yetiştirmeye ve böylece kendilerine hizmet edecek insanlar ya ratmaya çalışmaktadırlar. Çeşitli düşüncelere en açık oldukları çağda gericilerin ve emperyalistlerin bu ideolojik baskısıyla karşılaşan çocuklar aslında halkımızın en değerli varlığıdır. Bu bakımdan, son yıllarda ilerici, devrimci bir bakış açısı sağlayan çocuk kitaplarının yayınlanmaya başlaması, gerçekten de son derece sevindirici bir olaydır. 

Bu güzel kitaplardan biri de, Okumak İstiyorum adlı bir Çin öyküsü. 
Kitabın yazarı Cubao, Çin Halk Kurtu luş Ordusunda asker. Yirmi yaşında Halk Ordusuna katıldığında hiç okuma -yazma bilmiyormuş. Savaşmayı nasıl savaşarak öğrendiyse, yazmayı da yazarak öğrenmiş. "Her gün kendiba şıma bir şeyler yazarsam okuyup yaz mayı daha çabuk öğrenirim" demiş kendi kendine. Ve başlamış çocukluk anılarını kaleme almaya. Çalışmasısı 


rasında sürekli olarak yoldaşlarına ve büyüklerine danışmış, onlardan içten bir yardım ve destek görmüş. Cubao! 

nun öykülerini okuyanlar. yazdıklarını çok beğenmişler. onu yüreklendirmişler. Cubao da bütün hayatını öykü 

ler halinde yazmaya koyulmuş. Okumak İstiyorum. bu öğretici öyküler - den biri işte. 

Yoksul bir köylünün oğlu olan Cubao on iki yaşındadır. Her sabah yakacak odun toplamaya git mekte, böyle ce eve yardımcı olmaktadır. Günler- den bir gün. arkadaşlarının okula gitmeye hazırlandıklarını görür. Köyde bir okul açılmıştır. Cubao büyük bir çoşkuyla hemen eve koşar. annesiyle babasından kendisini okula gönderme lerini ister. Ama miimkün değildir bu Çok yoksuldurlar. Evde Cubao'ya ihtiyaçları vardır. Cubao önce diretir. 
ama sonunda annesinin ağlayıp yakınmasına dayanamaz, vazgeçer. Sonra bir gün köy okulunun öğretmeniyle kar şılaşır. Öğretmen onun durumunu an- 
‘lar, gidip annesi ve babasıyla konuşur. Onları ikna eder. "Cubao dik baş lı bir çocuktur,"' der annesi öğretmene, "ona karşı sert olmalısınız. "Öğretmen şöyle cevap verir; "Yoksul bir çocuğun dikbaşlı olması kötü bir şey değil ki! ", Okula gideceğini öğrenince, dünyalar Cubao'nun olur. O gece sabaha kadar gözüne uyku girmez. Sabahleyin annesi onu okula kadar götürür, öğretmene teslim eder. Köydeki sınıf mücadelesi ve sınıf çelişmeleri hiç şüphesiz okulda da yansımaktadır. 
Köydeki toprak ağası ile yoksul köylü ler arasındaki çelişmeler ve mücadele, okuldaki çocuklar arasında farklı bir biçimde de olsa ortaya çıkmaktadır. Köy ağasının oğlu Genuleto, yoksul köylülerin çocuklarına tepeden bak makta, onlara zorbalık etmektedir.So nunda Cubao'ya da sataşır. Ama Cubao boyun eğmez bir öfkeyle patlayıverir: "Ayağını denk al Genuleto, ağzını bur nunu kırarım sonra! " Bunun üzerine yoksul çocuklar Cubao'nun - safında, zengin köylü çocukları da Genuleto' nun safında birleşirler. Aralarındakı yasıya bir mücadele başlar. Bu arada Cubao vargücüyle çalışmakta, öğren- mek için çaba göstermektedir. Bir gün Genuleto Cubao'ya gene sataşır. Ama Cubao, sinmek şöyle dursun, bir güzel pataklar ağanın oğlunu. Aynı gün köy ağası Cubao'ların kapısına dayanır. 
Vergi almaya gelmiştir. Oysa Cubao' nun babasının verecek hiç bir şeyi yo. 
tur. O zaman #oprak ağası, para yerine oğlunu vermesini söyler. Yanında 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decileri 


«Çek arabanı buradan, pis çocuk! 


Kirli giysilerinle benim sıramı kirletme.» 


çalıştıracaktır Cubao'yu. Yoksul . aile çaresizdir. Yolu yok, oğullarını ağa - nın yanına vereceklerdir. Cubao bu haksızlık karşısında kendince şöyle isyan eder; "Yağmur öyle hızlı , yağsın. öyle hızlı yağsın ki, ırmak taşsın, ağayı da sürükleyip götürsün! " Ertesi sabah Cubao son bir kez okula gider. öğretmeniyle vedalaşır ve oradan uzaklaşır. 

Okumak İstiyorum adlı öykü burada bitiyor; ama Cubao'nun öyküsü,da ha doğrusu Çin'in geleceğinin mimar larının öyküsü bitmiyor. Bir yandan Japon istilacılarının. bir yandan da ağaların beylerin baskı ve zulmü altında daha küçük yaşlardan başlayarak haksızlığa başkaldırmasını öğrenen, sınıf mücadelesinin içinde yoğru lan Çinli çocuklar büyüyecek, kurtu - luş savaşına ve devrim mücadelesine katılacak, kendi ülkelerini kendi elle riyle kurtaracaklardır, 

Bu küçük kitapta anlatılan olay 
1939 yılında bir Çin köyünde geçmek 
tedir. Bu yıllar, Çin'de devrimci düşüncenin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 1939'da Çin Devrimi, Japonya'ya Karşı Direnme Sa - vaşı dönemine girmiştir. Çin Komüi - nist Partisi önderliğinde yürütülen devrim mücadelesi, Toprak Devrimi döneminden Japonya'ya Karşı Milli Birleşik Cephe dönemine geçmiştir. 
Aynı yıllarda, Mao Zedung. 4 Mayıs Hareketinin yirminci yıldönümü dolayısıyla yazdığı makaleyi şu sözler- le bitirmekteydi; "Bütün ülkenin genç leri, uyanın!” İşte Mao Zedung'un bu çağrıyı yaptığı yıl, Çin'in uzak köşelerinden birinde, okula gitmek, öğren mek, gözünü açmak isteyen bir yok - sul köylü çocuğunun öyküsüdür Okumak İstiyorum, Geniş halk yığınları koyu bir karanlığın içindedir. Feodalizmin gerici kültürüyle emperyalizmin yozlaştırıcı kültürü Çin halkının üstüne kara bir bulut gibi çökmüştür. 
Ama bir yandan da, bu kara bulutun ardından, bütün ülkeyi aydınlatan par lak bir güneş doğmaktadır. Devrimci mücadelenin içinden, halk kitlelerinin bağrından yepyeni bir düşünce, yepyeni bir kültür filizlenmektedir. Çin devrimcileri, halkın devriyci ve demokratik kültür mirasını Marksizmin devrimci düşüncesiyle kaynaştırmak- ta, yeni insanın yaratılmasının tohum larını ekmektedirler. Bu tohumlar ye şerip böy atacak; köyünde okuma savaşı veren küçük Cubao günü geldiğin de Halk Ordusuna katılacak; yabancı emperyalistleri yüzyılların hıncıyla 


«Yoksul bir çocuğun dikbaşlı olması, 


kötü bir şey değil ki. » 


ülkesinden kovacak; kendi halkıyla omuz omuza sosyalizmin inşasına koyu 


.lacaktır. 


Bugünkü Çin'de Cubao'nun özlemi gerçek olmuştur artık. Çin artık sos yalist bir ülkedir. Okullar halkın. hal kın çocuklarının hizmetindedir, Çocuk ları okuldan çekip alacak ağlar kak mamıştır. Bugün milyonlarca Cubao devrimci bir öğrenim görmekte; devrim davasının milyonlarca halefi ileride devrim davasını devralmak üzere Marksizmi ve hayatı öğrenmekte - dir. Gerçi bugünün Cubao'ları, kar - deşlerinin bir zamanlar çektikleri acılarla karşılaşmıyorlar. ama Onlar da hâlâ mücadele etmek zorundalar, 


«Genuleto'nun babası olan ağa “Eğer verecek paran yoksa oğlunu gönder, 


«Yağmur öyle hızlı yağsın, öyle hızlı yağsın ki, wnmak taşsın, ağayı da sürükleyip götürsün.» 


Çünkü sosyalist toplumda sınıf mücadelesi sona-ermek şöyle dursun, özel likle ideolojik alanda daha da şiddetlenmiştir. 1930'larda yoksulluğa ve toprex ağalarına karşı isyan eden Çin li çocuklar, şimdi karşılarına dikilen gerici düşünce ve alışkanlıklara, revizyoni zme ve revizyonist öğretmenlere karşı başkaldırıyor. onları ce - saretle eleştiriyorlar. Kültür Devri - mi yıllarında yazılan bir duvar gaze - tesinde küçük öğrenciler eleştirileri— ni şöyle dile getiriyorlar; "Ders sı - rasında disiplin biraz bozulacak olsa, bazı öğretmenler gözdağı vermek için hemen sopalarını çıkarıp kürsüye vur maya, kürsüyü yumruklamaya başlı - yorlar. Bundan böyle buna göz yumma yacağız. ... Nasıl olur da sopa sallayarak, kürsüye yumruk indirerek bize gözdağı vermeye kalkışırlar? ... 


Sosyalist okullarımızda böyle tutum - lara yer verilmemelidir. Bizce, öğ - retmenler, öğrencilerine karşı olan ideolojik görevlerini sabır ve titizlik- le yerine getirmelidirler. Öğretmenler düşünmeli ve kendi kendilerine şu nu sö lemelidirler; Sopa ve yumruk ideolojik çalışmanın yerini tutabilir mi? Hayır. asla tutamaz!" Bir matematik öğretmeni öğrencilerinin yanlış bir davranışa nasıl kararlılıkla karşı çıktıklarını ve devrimci düşünceyi nasıl benimsediklerini şöyle anlatıyor: "Bir gün çocuklara bir matematik ödevi vermiştim. Çocuklar dersi anlâmadıkları için bazı hatalar yaptılar. 
Ben de onları cezalandırmak amacıy- la öğleden sonra yüzmeye gitmelerini yasakladım. Sınıfta oturmaları onlar için daha yararlı olur, matematik der sini yeniden gözden geçirirler diye dü şündüm. Ama öğrenciler benim gibi. 
düşünmüyorlardı. İsyan ettiler. Üstelik haklıydılar da. Bir konuyu kavramak için tek bir ders yeterli değildir bilgi yavaş yavaş edinilir diyorlardı. 
Ama ben onların bü düşüncesini kabul etmedim ve Zorla otorite kurmak istedim. Bunun üzerine çocuklar benim için Mao Zedung Düşüncesini konu alan bir ders düzenlediler. O gün bu gündür aynı yöntemleri bir daha kullanmadım... " Bügün artık Çin'deki ilkokulların karatahtalarında şu Söz ler okunuyor: "Başarısızlık, başarı - nın anasıdır. Mutluluk, mutsuzluktan doğar. Yoksulluk da dünyayı değiştire bilecek önemli bir itici güçtür! "Evet, yoksul Cubao büyüdü ve Çin'i değiştir di. Şimdi milyonlarca Cubao, Mehmet veya Hristo dünyayı değiştirmeye devam ediyor. t 


Prof. AYDIN AYBAY'ın 


HALKIN SESİ'ne demeci: 


“Bilim ve sanat faaliyeti | sınırlanamaz” 


Dergimiz BİLİM VE SANAT ÖZGÜRLÜĞÜ konusunda İ. Ü. Hukuk Fak. Öğretim üyelerinden Prof. Aydın AYBAY ile görüştü. Prof, AYBAY konu ile ilgili görüşlerini şöyle açıkladı; 

Anayasanın 21, maddesinde "Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme, öğretme, açıklama ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir." deniyor. Aslında bunu şöyle tanımlamak lazım; Bilimsel 


— 


Ee 


| 


zaten özgür ya da esir olamaz. Bilim ve sanat özgür lüğü ile öngörülen,bu alandaki faaliyet özgürlüğüdür. 

Bugün güncel olması itibariyle, şu soruna hemen eğilmemiz gerekir: Bilimsel ve sanatsal faaliyet özgürlüğünün bir sınırı var mıdır? 

Anayasamızın Il. maddesi "Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması ve kötüye kullanılmasının yasaklanması"'ndan söz ediyor. Şöyle diyebilir miyiz: Bilimsel ve sanatsal faaliyet özgürlüğü bu madde ile sınırlanabilir mi? Benim kanım şu: Sınırlanamaz -Eger bir faaliyet bizatihi bilimsel ve sanatsal faaliyet olarak nitelendiriliyorsa bir sınırı olamaz, Yani bilim ve sanat özgürlüğünün sınırlanması söz konusu olamaz. 

Kötüye kullanıldığından cezalandırılması meselesine gelince; bilim ve sanatın kötüye kullanılıp kullanılmadığı sorunu ancak yine aynı ölçülerle, yani bilim ve sanat ölçüleriyle verilecek bir yargıya bağlanabilir. Meselâ, beyin cerrahı bilimsel faaliyet adına bir insana keyfi operasyon yapamaz. Yine, meselâ, sanat ve bilim adına genel ahlâka aykirı hareketlerde bulunamaz. Bu gibi durumlar dışında, bilim dışı bir takım ölçüleri bilim ve sanatı yargılamakta kullana - mazsınız. Yani bu faaliyetler bir yargı organı tarafından kısıtlanamaz. Kısıtlanamaz, ve ancak bir başka bilim ve sanat çalışmasıyla yargılanabilir veyaçü 
rütülebilir. 7 


Bilim ve sanat özgürlüğünde sınırsızlık savunulur ken, tabii ki faaliyetin bilimsel veya sanatsal faaliyet, 


olması lazımdır. Özellikle ceza hukuku açısından kar şılaşılacak tehditler veya bilim'dışı sınırlamalar tehlikesini şöyle değerlendirebiliriz; Bir bilimsel - veya sanatsal faaliyette ancak ve sadece bu faaliyetin yasalarda öngörülen adi suçlar veya böyle sayılabilecek hu kuka aykırı durumlar söz konusu olabilir. Bunun dışın da, bir bilimsel faaliyet veya sanatsal faaliyet ürününün yasalarımızda yer alan siyasal suçlar sebebiyle sınırlanacağını asla kabul edemeyiz. Benim kanım şu: Bu faaliyetlerin ceza yasalarıyla sınırlanmasını da as la kabul etmemek lazımdır. Fakat. asıl sınırlanmaya cak olan ceza yasalarındaki adi suçlar değil fakat siyasal suçlardır. Zaten bu özgürlüğü kullananların asıl maruz kaldıkları tehlike de bu alanda kendini gösteriyor. 

Temel ilke olarak özetlersek bilimsel ve sanatsal faaliyet özgürlüğü sınırsıZdır. Bunu sınırlayan şeyin sadece adi suçlar olduğu ve siyasi suçların mutlak olarak bunun dışında kaldığını kabul etmek gerekir. 

Diyorum ki, ceza yargısı önünde yapılacak savunma da bir suçlanfa savunmasıdır. 

Son olarak şu iki nokta üzerinde de durmak istiyorum; Birinci olarak bu özgürlük kişi yönünden de sınırsızdır. Bu, sadece belli bilim ve sanat adamlarına veya kurumlarına değil bütün vatandaşlara . tanınmış bir haktır. İkinci olarak, herkes bilim ve sanatsal faa liyet özgürlüğünü gerçekleştirici eylemde bulunmak yetkisine sahiptir. 


Polonya'da sosyal-fasist diktatörlüğe 

karsı mücadele yükseliyor 


Polonya Komünist Partisi önderi 


KAZİMİERS MİYAL 


Bilindiği gibi bugün Polonya'da 

iktidarda bulunan revizyonist 

partinin adı Polonya İşçi Partisi'dir. Polonya Komünist Partisi sosyal-emperyalizme ve Gierek kliğinin sosyal-faşist diktatörlüğüne karşı Polonya halkının mücadelesini örgütleyen proletaryanın Marksist-Leninist partisidir. 


Polonya halkının sosyal-emperyalizmin işbirlikçisi Gierek'in sosyal-faşist diktatörlüğüne karşı mücadelesi yükseliyor. Geçtiğimiz hafta Polonya'nın pek çok yerinde işçiler, gösteriler yaparak hayat pahalılığını ve son zamları protesto ettiler. 

Polonya Başbakanı 28 Haziran günü bir açıklama yaparak, ortalama et ve balık fiatlarına yüzde 69, tereyağı ve peynire yüzde 50, şekere yüzde 100 oranında zam yapılacağını söylemiş, zam önerisi Polonya parlamentosuna verilmişti. 

Başbakanın konuşmasından sonra, ilk olarak Varşova'nın güneybatısındaki Ursus traktör fabrikasının işçileri greve gitti- ler. Ertesi günü Varşova'daki grevci Sayısı 5 bine çıktı. Daha sonra 500 demiryolu işçisi Varşova ile Prostikov arasındaki demiryolunu kesti. İşçiler, barikatlar kurarak ulaşımı durdurdular, Ayrıca, Polonya Zian otomobil fabrikasının 15 bin işçisinin de grevlere katıldığı bildirilmektedir. Grevciler arasında çok sayıda kadın ve çocuk işçi bulunmaktadır. 


Polonya, sosyal-emperyalistlerin işgali altındaki Doğu Avru- 


pa ülkeleri arasında ekonomik bunalımın en şiddetli olduğu ülkedir. Ülkedeki ekonomik bunalımın baş sebebi sosyal-emperyalist sömürü ve yağmadır. Son yıllardaki çılg.nca silahlanması yüzünden ekonomisi altüst olan Sovyetler Birliği, COMECON yoluyla pazar olarak kullandığı Doğu Avrupa ülkeleri üzerindeki sömürüsünü şiddetlendirmektedir. Sovyetler Birliği kendi ekonomik bunalımının yükünü Doğu Avrupa ülkelerine yüklemektedir. 
Sosyal-emperyalistle; gittikçe büyüyen silah sanayisi yüzünden cılız bir durumda kalan tarım ve gıda sanayisindeki eksikliklerini sömürdüğü ülkelerden karşılamaktadır, Bütün Doğu Avrupa ülkelerinde görülen hayat pahalılığı ve zamların esas nedeni budur. 

Polonya işçi sınıfının mücadelesi, Polonya halkının geçmişin devrimci geleneklerini devam ettirmeye azimli olduğunu ortaya koymaktadır. En son 1971 başlarında, yine bir zam furyasından sonra işçiler, öğrenciler ve ev kadınları ayaklanmış, mücadele birkaç ay kadar sürmüştü. Bu mücadeleler sırasında sosyal-faşistler 34 işçiyi öldürdüler ve yüzlercesini yaraladılar. Polonya halkinın mücadelesi, yönetimdeki sosyal-faşist kliğin parçalanmasına Gomulka'nın yerini Gierek'in almasına yol açtı. Son mücadeleler, Polonya halkının sosyal-emperyalizmi kovarak milli bağımsızlığını kazanmaya ve sosyal-faşist kliği yıkmaya kararlı olduğunu gösteriyor. 

Polonya'daki son işçi mücadelelerini, büyük şehirlerdeki diğer olaylar takip etmiştir; dükkanları ve büyük mağazaları basan halk, ekmek, et, balık, konserve gibi gıda maddelerini evlerine götürmüştür. Halkın şiddetli tepkisi karşısında sosyal-faşist diktatörlük, zam kararlarını iptal etmek zorunda kalmıştır. 

Polonya'daki bugünkü durum revizyonistlerin Türkiye'de nasıl bir düzen kurmak istediklerini ortaya koymaktadır. Bugün Polonya'da toprakların yüzde 85'i toprak ağalarına ve kiliseye aittir. Ticaretin yarısi özel teşebbüs tarafından kontrol edilmektedir. Özel sektöre Git fabrikalarda 200 binin üstünde işçi çalışmaktadır. Bir avuç bürokratın yönetimindeki devlet sektörüyle beraber Polonya'nın ekonomik düzeni halk için, bugünkü Türkiye'den:de beter bir zulüm düzenidir. Devletin resmi istatistiklerine göre Polonya'da dolandırıcılıkla geçinen 50 bin, karaborsacılık yapan 200 bin kişi vardır. Sosyol-emperyalist işgal ve boyunduruk, sosyal-faşizm, sömürü, baskı ve açlık düzeni... Revizyonistlerin Türkiye için hazıriamaya çalıştıkları gelecek budur. 
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Bulutların 


üstünden inelim ! 


Ayağımızı 


yere basalım! 


Revizyonizmin yarattığı önyargılar, bugün de devrimci safları kuvvetle etkilemeye devam ediyor. Sovyet sosyal-emperyalizmini ve revizyonizmi 


müttefik olarak gören anlayışlar, 


"iki süper devlete karşı mücadele" 


cilası altında savunulmaktadır. Bu tutum, özellikle "Yoldaş" dergisinin görüşlerinde ifadesini bulmaktadır. "Yoldaş" dergisi, Oo 

dünyadaki önenili değişiklikleri görmemekte direniyor 

ve dünyaya revizyonizmin taktığı at gözlüklerinin arkasından bakıyor. 

Bunun sonucu olarak bu arkadaşlar, ABD emperyalizmini tek başına baş düşman olarak alıyorlar. İki süper devlete karşı mücadelenin ise yalnız lafını 


ediyorlar. 


Türkiye halkı için, daha tehlikeli olan süper devleti, yani Rus sosyal-emperyalizmini gözardı eden bu tutumun temelinde yatan 


hata, sübjektivizmdir. "Yoldaş" dergisi, 


dünya ve Türkiye 


gerçeğine dayanmak yerine, revizyonizmin yerleştirdiği görüşlere dayanmayı yeğliyor. Oysa sayısız olgu, bugün Türkiye'nin bütün 


meselelerinin milli bağımsızlık meselesinde düğümlendiğini, 


Türkiye 


devriminin yolunun iki süper devlete karşı mücadeleden geçtiğini. 

Sovyet sosyal-emperyalizminin seyredeceği bir Türkiye devrimi düşünmenin çok tehlikeli bir hayal olduğunu gösteriyor. Günlük gazetelere göz gezdirdiğimiz zaman bile, her haberde, her yazıda bu gerçeklerle karşılaşıyoruz. 


Bu olguları, 


ortaya koyuyorlar. Ne var ki, ihtiyacı olan devrimcilerden bazıları, at gözlüklerini bir türlü çıkarıp atamıyorlar ve gerçeği bütünüyle kavrayamıyorlar. Bu yüzden gerçeğe dayanmayan, ayağı yere basmayan ve 


sonuç olarak sosyal-emperyalizmin işine 


yarayan bir Strateji ve siyaset izliyorlar, 


Dergimiz bu sayıda "YORUMSUZ" adını verdiğimiz 


VATAN Cumhuriyet 


bir köşe açmaktadır. 


Bu köşede, günlük gazetelerde yer alan bazı haber ve görüşleri yorumsuz olarak sergileyeceğiz. 


Ba Hü 
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24 Haziran 1976 Persembe t 
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NATO. VARŞOVA KARŞISINDA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KAYBEDİYOR 


"Bugün dünya üzerinde Amerikan Birleşik Dev letlerinin mi yoksa Sovyetlerin mi askeri ve siya si bakımdan daha etkin ve güçlü oldukları bir tartışma konusu haline gelmiştir. ... Varşova paktı üyeleri. zaten Sovyet Rusya'ya bağımlı bu lunduk - larından kendi aralarında anlaşmış durumdadırlar, NATO üyesi ülkeler arasında ise kendi endüstrilerini ayrı ayrı geliştirmek ve kendilerine dış pazar lar bulmak açısından bir rekabet vardır. ... NA - TO'nun hassas noktaları birden fazladır. ... Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlık ve Yu nanistan'ın NATO'nun askeri kanadından çekilmesi de güney kanadını sallantılı duruma getirmiştir. 

. NATO Genel Sekreteri Joseph Luns, komünist lerin İtalyan hükümetinde görev almalarının, NA-TO'yu büyük ölçüde etkiliveceğini itiraf etmiştir." 


Hüvriyel. 9 Haziran 1916 


ilerici olsun, hakim sınıflardan yana olsun bir çok politikacı ve yazar tespit ediyor ve kendi açılarından 

bu olguları herkesten çok görmeye revizyonizmin taktığı 


6 TEMMUZ 1976 


Politi 


ORTADOĞU'DAKİ DENGENİN İLERDE KİMİN LE HİNE BOZULACAĞINI GÖRMEK İÇİN KAHİN OL MAYA İHTİYAÇ YOK 


"Orta Doğudaki Amerikan-Sovyet dengesi kıl üstünde durmaktadır. Bu dengenin ilerde hangi blok lehine bozulacağını görmek için kâhin olma- ya ihtiyaç yoktur. . 

"Denge Sovyetler'in lehine iki milim bozuldu - gu an. Orta Doğudaki kanlı diktalar yeniden birde mokrasi rüzgarıyla batıya yönelemezler." 


etin Altan, Politika, 15 Nisan 1976 


VATAN 


halk için halkın sesi 


BOĞAZLAR SOVYET UÇAK GEMİLERİNE DE AÇILIYOR 


"Lübnan bunalımı boyunca Sovyetler'in Akdeniz filosu Türk boğazlarından geçen gemilerle tak viye edilmiştir. Amerikan ve batılı müttefikleri- nin Türkiye'ye başvurarak, Sovyetler'in Karadeniz'de inşa ettiği Minsk ve Kiev isimlerini taşıyan iki uçak gemisinin Montrö Boğazlar Sözleşme si hükümlerine uymadığı gerekçesiyle Boğazlar - dan geçirilmemesi talebine hükümet olumlu tepki göstermemiş. lam tersine, hafta içinde yapılan bir açıklama'ile Sovyetler'in bu gemilerden birinin boğazlardan geçmesi için yaptığı talebin incelendiği ve geminin geçişine izin verildiği belirtik 


T Vatan, 27 Haziran 1976 


YORUM 


halk için halkın sesi 
DOĞU AKDENİZ'DE TEHLİKE İSARET LERİ 


"Mısır Savaş Bakanı General Abdülgani Gama si ise bir konuşma yaparak Lübnan'daki duru man daha da kötüleştiğini ve bütün Doğu Akdeniz'de ba rışı tehdit ettiğini söylemiştir. Gamasi, konuşma smda. Doğu Akdeniz'de Sovyet ve Amerikan Deniz kuvvetlerinin yoğunlaştığını belirterek, ' Bun - lar tehlike işaretleridir! demiştir. " 


Ter 


an epn 


Vatan. 22 Haziran1976 


Halka şe ve olaylara 


ercüman 


MER:SABAM DUNYA YENIDEN KURULUR MİR SABAH TAZE BIR BAŞLANGICTIR 


ABD KONGRESİ ANLAŞMAYI ONAYLAMAZSA. RS 


“Türkiye. anlaşmanın onaylanmaması halinde 


ne gibi tedbirler alacağının tespitine başlamıştır.” 


“ABD Kongresi anlaşmayı onaylamazsa seri karşılık vereceğiz. Bir kısım tesislere el koyup bir kısmını da söktüreceğiz. ABD personelinin Türkiye'yi terk etmesini isteyeceğiz.“ 


Tercüman, 23 Haziran 1976 
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SMUN iie Kurutum: YUNUS XADİ Ta MADRAN topa ONEM 


SOVYETLERLE ARTIK DEĞİŞEMEYECEK BİR AŞAMAYA GELEN "DOSTLUK" 


"Ecevit gerek Leningrad ve Bakü'da gerek Sti kef ve Kosigin ile yaptığı görüşmelerde şu noktaları belirtmeye büyük özen gösterdi; 

. Türk Sovyet dostluğu artık hükümetler de gişse bile değişemiyecek bir aşamaya gelmiştir. 


LAA 


Cumhuriyet, 20 Haziran 1976 


Politika 


SOVYET BLOKUNA DOĞRU ÇİZİLEN LA LAMELİF 


. bugünkü Türk yönetimi, Amerika ile NA-TO'ya karşı İspanyol Komünist Partisinden bile daha soğuk bir tutumun içine itilmiştir. ... Türki ye "Kahrolsun Komünizm" diye diye Sovyet bloku na doğru bir lamelif çizme dönemine ya girmiş, ya girmek üzeredir. 


6 TEMMUZ i HALKIN SESİ |) 


"Bundan daha beş yıl önce Türkiye'nin meri ka'yla NATO'ya karşı yürüttüğü gözü kapalı uyduluk politikasını eleştirenleri tuzla buz etmeye kal kanlar, bugün Amerikddan silâh gelmediği takdir de NATO'nun askeri kanadından çekilmeyi öner mektedirler. Bunun ikinci adımı Sovyet silâhları- nın alınmasına yeşil ışık yakılmasıdır. 

"Görülüyor ki tek sesli politika, çok sesli politikadan daha hızlı savrulmaktadır bir uçtan başka biruca... 

"Türkiye tek sesli, kişisel iradeler düzenidir. 
. .. Yani bir aşiret şartlanmasının düzenidir. Ame rikancılık yapılacaksa herkes birden Amerikancı lık yapacaktır. Amerikancılıktan vazgeçilecekse herkes birden vazgeçecektir. 

"Amerikan Kongresinin Çağlayangil-Kissinger anlaşmasını onaylamaması, yahut Kongre kararı- na kadar Yunan Genelkurmayının iki adım öteye at ması, Türkiye'yi bir anda Batı blokunun dışına çı Karabilir. Bu kadar cılız sustalara bağlıdır Türki ye'nin Batılılığı..." 


etin Altan, Politika, 24 Haziran 1976 


Cumhuriyet 
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Kururumı: YUNUS NADİ 2a MADAM vE» 


YA YA NOKTASINA GELEN TÜRKİYE 


"Artık Türkiye'nin bir dönüm noktasına geldiği anlaşılıyor. Herkes 'ya ya' ile konuşmaya başladı. Eskiden Türkiye'ye gelenler, Türkiye'yi 'Ba tı'nın kalesi' diye nitelerler ve gelip geçerlerdi. 
Şimdi böyle olmuyor. ... Lewis, artık "Türkiye ya Batı blokunda kalacak, ya da sosyalist bloka girecek! demiş. .... Son günlerde Ankara'nın hali ortada. ... Her eğilimden hükümet veya devlet başka nı Ankara'ya geliyor. ... bu başkanlar trafiğinin bir nedeni olmalı. Türkiye'nin içinde ve dışında gelişmeler olmalı. Galiba Türkiye'nin 'ya ya! nok tasına geldiği dışardan daha iyi görünüyor. " 


Yalçın Küçük, Cumhuriyet, Il Haziran 1976 


r 


y 


KORUTÜRK SİYASİ PARTİLERİN DIŞ SORUNLARA DİKKAT ETMESİNİ İSTEDİ 


"Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, dün Genelkur may Başkanına yaptığı ziyaretten sonra, `'Siyasi partilerimizin Doğu Akdeniz'de ve Orta Doğuda be liren bugünkü durumları isabetle değerlendir mele rinde, iç sorunlarla ilgili olarak her gün birbirini eleştirmede gösterdikleri dikkat ve faaliyeti dış so runlarda da, milletimizin bütünlüğünü sağlayacak noktaları bulup ortaya koymada da göstermeleri,bu gün için bunu yapmalarında memleket için sayısız yararlar ve hatta zorunluluklar olduğu kanısında - yım! demiştir. 

"Korutürk devamla.... şöyle demiştir:'.... 
Kıbrıs tümüyle şimdi de siyasi bir çözüm beklemektedir. Diğer taraftan bu ciddi sorun henüz çözümlenmeden Orta Doğu'da Lübnan'da gelişen yeni ' olaylar bölgeyle birlikte dünya için çok vahim yeni problemleri de beraberinde getirmektedir. Dünya barışını tehdit eden bütün bu sorunlara müzakere - 


sağ een 


lerle barışçı yollardan çözüm bulmaya çalışmak ve özellikle her türlü yanlış hesaplara karşı hazır bu lunmak görevimizdir." 

Milliyet, 25 Haziran 1976 


Cumhuriyet 


M ane ve 


S.M Kuroraso: YUNUS NADİ 


DIŞ POLİTİKA KIBRIS'TA KİLİTLENMİŞTİR 


"Türkiye'nin de bir dönüm noktasına itildiği gö rülüyor. ... Dış politika Kıbrıs'ta kilitlenmiştir. 
"Nereye değin gider bu- İp nerede kopar?" 


Ilhan Selçuk, Cumhuriyet, 15 Haziran 1976 


24 Karran 1976 Perşembe 


m Hürriyet 


TÜRKİYE a e 
TÜRKLEĞİNDİR. Smmm 
İri au 


karara 


UĞURSUZ KIBRIS KAMBURUNU ATABİLMEK 


",., uğursuz Kıbrıs kamburunu kaldırıp atma- nın gereğini bilmeyen, görmeyen, anlamayan, hatta bunun kendisine iç tertiplerde yararlı olduğunu sanan bugünkü iktidar -eğer iktidarda Ecevit olsay dı bu kambur hem Türkiye, hem Yunanistan için en hayırlı formülle yok edilirdi- devletin bütün dış ilişkilerini ipotek altında tutmakta 'zayıf anındaki Türkiye! görüntüsünü perçinlemektedir." 


Metin Toker, Hürriyet, 13 Haziran 1976 


Cumhuriyet 


mun mm Kuruens: YUNUS NADİ 


FERİT MELEN: "YUNANİSTAN ARTIK HASMIMIZDIR..." 


"Milli Savunma Bakanı... özetle şunları söylemiştir: !'Bugüne kadar müttefikimiz olan Yunanis tan, artık hasmımızdır. Türkiye'ye karşı silâhlan ma çabasına girişmiştir. Elbette biz de tedbir ala cağız. Bu sebeple Ege Ordusu kurulmuş, bu tasa- 
-rı gelmiştir. Gerekirse yenisi de gelecektir. " 


Cumhuriyet. 24 Haziran 1976 


Halka ese ne olaylara 


Tercüman 


A Tesla 


NATO'YA GÖRE 
TRAKYA VE BOĞAZLAR SAVUNULAMAZ 


"NATO Askeri Strateji Uzmanları,Türk-Yunan anlaşmazlığı ve Amerikan Kongresinin Türkiye'ye karşı uyguladığı silâh ambargosu sebebiyle, NATO' nun doğu kanadının en stratejik noktalarını teşkil eden Boğazlar ve Trakya'nın savunulmaz hale gek diğini öne sürmüşlerdir. 

"Uzmanlar, Batı Trakya'yı savunmakla görev- li Yunan ordusunun, Bulgar sınırında bulunması gerekirken, 160 km'lik Türk-Yunan sınırına daha fazla ağırlık verecek biçimde 'kaydırılmış'olduğu hususu üzerinde de önemle durmaktadırlar. 

"NATO'nun Brüksel'deki askerf uzmanları Türk ve Yunanlıların, Ruslar'dan yada Bulgarlâr'dan çok, birbirlerinden endişe duyduklarının bir gerçek olduğunu ifade etmişler. bu durumun ise NATO nun Güney-Doğu kanadının savunmasını cidai bir 


seee 


"NATO Strateji Uzmanlarına göre, bir doğubatı savaşının patlak vermesi halinde Varşova Pak tı kuvvetlerinin ilk hedefi Boğazlar olacaktır. . 


"NATO uzmanlarının tahminlerine göre, Boğaz lara ilk saldırı Bulgar ve Sovyet Deniz.Komandola rı ve Amfibik Birlikleri tarafından yapılacaktır. 
Bu birliklerin hedefi, Bulgar ve Rus kara ordula-— rının Trakya üzerindenİstanbul'a gelmelerine kadar geçecek süre içinde Boğazların kontrolünü ele geçirmek ve bu kontrolü muhafaza etmek olacak - tır. İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının tam kontrolü kara birlikleri tarafından garanti altına alın - dıktan sonra ise Karadeniz'de bulunan Sovyet filosu Akdeniz'e kolayca akma imkanı bulabilecektir." 


Tercüman, 27 Haziran 1976 


Cumhuriyet 


Kurseusu: YUNUS NADİ M MADRAN VEDA ERŞEN 


TÜRKİYE'DE İKİ SÜPER DEVLETİN f SEYREDECEĞİ BİR "DEVRİM" OLABİLİR Mİ? ` 


"Dünya ve Türkiye dengelerinden haberli bir kişi, Anadolu'daki halk savaşının... boyutlarının bir dünya savaşına değin büyüyebileceğini bilir ama Anadolu kapsammda kaldığı zaman da “süper devletler işin içinde demektir." 


Ilhan Selçuk, Cumhuriyet Il Haziran 1976 


AYDINLIK 


Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklar, birleşin! 


TEKERLEK KIRILDIKTAN SONRA 
YOL GÖSTEREN ÇOK OLUR 


"Marksistlerin görevi, dünyanın ve Türkiye'nin doğru bir tahlilini yapmak ve değişen şartlara göre, siyasetleri de zamanında değiştirmektir. Yoldaş dergisi, Sovyet sosyal-emperyalistlerini tekerlek kırıldıktan sonra mı baş düşmanlar içine alacaktır?" 

",,. "Bugün, hangi güçlerin Türkiye devriminin yolunu kesen en büyük engeller olduğunu tespit etmek, Yoldaş dergisinin sandığı gibi bir 'keha - net' değildir. Bugün dünyada, Türkiye'nin bulunduğu bölgede ve Türkiye'de emperyalistler arasındaki dengesizliğin hangi yönde değiştiğini görmek ve Türkiye devriminin önündeki esas engelle ri belirlemek, Marksist bir tahlilden hareket €- dersek mümkündiir. 

"Sovyet sosyal-emperyalistlerinin Boğazlar üzerinde devrimci bir Türkiye devletinin kurulmasını seyredeceklerini düşünmek, gerçekten abesle oyalanmaktır. Sosyal-emperyalistler ekonomik ve siyasi baskı yoluyla Türkiye'deki büyük burjuva- toprak ağası hükümetlerine isteklerini kabul ettire bilirler, fakat bir halk hükümetinin buna boyun eğ meyeceği herkes tarafından bilinen bir şeydir." 

"Eğer Türkiye devrimi için bir strateji çize— ceksek, Sovyetler Birliği'nin müdahale etmeyebileceği gibi hayalleri bir kenara bırakmalı, hayal aleminde at oynatmamalıyız. Böyle bir şeyin olması için, Türkiye'den önce Sovyetler Birliği'nde devrimin gerçekleşmesi veya çarlığın son günleri nin yaklaşmış olması gerekir. " 

“Bugün dünya emperyalist cephesinin temel di rekleri, iki süper devlettir. Türkiye halkının mik li demokratik devrimi, iki süper devleti Türkiye! 
de yenilgiye uğratmadan başarılamaz. " 

"Türkiye devrimi, birbiriyle ittifak halinde olan iki süper devleti değil, birbiriyle kavga eden iki süper devleti yenecektir. Her ikisi de Türkiye halkının baş düşmanı olmakla beraber, düşmanı — mız ikisinin toplamı değildir. ... Baş düşmanları mız arasında yurdumuz için daha tehlikeli olan sü per devlet Rus sosyal-emperyalizmidir. " xx 

"Dünya emperyalist sistemindeki gelişmeler ve buna bağlı olarak Kıbrıs harekâtından sonra mil li plândaki gelişmeler, Türkiye'yi iki süper devlet arasındaki rekabetin girdabına çekmiştir. Bu girdap içinde kaybolmamak ve Türkiye devrimini iler letmek için bugün sarılacağımız en önemli görev, milli bağımsızlık ve savaşa karşı hazırlık mücade lesidir. " = 


Aydınlık, Haziran 1976 sayı 64 
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ÇKP, Birinci Devrimci İç Savaş Döneminde gericiliğe karşı bir savaş verdi Resimde Şanghay askeri okulu görülüyor. etti, 


a KOMUNIST PARTISI’ NIN 


Bu dönemde askeri okullar actı. 


Wy 


ENVER 
HOCA NIN 
MESAJI 


ROMANYA 
KOMÜNİST 
PARTİSİ'NİN 

MESAJI 


KORE 
EMEKÇİLER 
PARTİSİ'NİN 

MESAJI 


VİETNAM 
İŞÇİ 
PARTİSİ'NİN 
MESAJI 


- Öğiğlelerin'devrimel ingikit, nl Proleter “| 


"ÇKP'nin 55 yılı Marksizm-Leni - nizmi savunmak ve yaratıcı bir şekilde uygulamakla. Çin Devriminde orta ya çıkan çeşitli oporlünisi akımlarla ve uluslararası plânda. başında Sovyet revizyoniz.ni bulunan modern reviz yonizme karşı şiddetli ve yoğun müca delelerle geçti. :.. Büyük Proleter Kül tür Devriminin başarıları. şiddetli sı nıf mücadeleleri içinde dönek Liu Şaoşi'nin revizyonist çizgisinin. komplocu Lin Biao'nun parti düşmanı kliğinin ve Deng Siao-ping'in karşı devrimci 


"Çalışkan ve akıllı Çin halkı, başta Başkan Mao Zedung yoldaş olmak üzere ÇKP'nin önderliği altında fedakârca ve yaratıcı bir şekilde çalışmış.ol dukça kısa bir tarihsel dönem içinde sosyal hayatın bütün alanlarında derin değişiklikler sağlamış, sosyalist inşa nım büyük hamlesinde ve ÇKP'nin 10. 


"Çin halkının ulu önderi Mao Zedung yoldaş tarafından yaratılan ÇKP, geçmiş yıllarda çetin mücadeleler vererek Çin halkına büyük zaferler sağlamıştır. Kardeş ÇKP ve kardeş Çin halkı, doğru kararları iptal etmeyi amaçlayan sağ sapmacı kasırgaya karşı koymak yolunda bizzat Mao Zedung yoldaşın önderlik ettiği mücadeleye büyük bir gayretle katılmışlar, Büyük 


"ÇKP'nin birlik bayrağı altında Çin işçi sınıfı ve Çin halkı, sosyalist devrim ve sosyalist inşa davasında bü yük devrimci atılımı kendi gücüne dayanma ve çetin bir şekilde mücadele etme zihniyetini ve yaratıcı yeteneği devamlı surette geliştirerek gerçek — leştir iş, eski Çin'in çehresini tama 


ÇKP, İkinci Devrimci İç Savaş Döneminde köylüleri mücadeleye seferber Mao Zedung 1933'te köylülerle. 


l Temmuz 1976, ÇKP'hin elli beşinci kuruluş yıldönümüdür. Arnavutluk Emek Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Enver Hoca, Romanya Komünisi Partisi Merkez Komitesi, Kore Emekçiler Partisi Merkez Komitesi ve Vietnam İşçi Partisi Merkez Komitesi, Baş kan Mao Zedung'a ve ÇKP Merkez Komitesine mesajlar göndererek 


bu yıldönümünü kutlamışlardır. 


programının tecrite uğramaları. Çin Partisinin. halkının ve Başkan Mao'- nun Marksist-Leninist devrimci çizgi sinin. proletarya diktatörlüğünü savunup tahkim ederek, devrim aleyhtarlı ğı ve kapitalizmin diriltilmesine karşı çıkarak verdikleri kesin mücadelede kazandıkları büyük zaferlerdir. Bütün bu mücadelelerde öteden beri Çin hak kı ve Komünistlerinin yanında yer alan Arnavutluk halkı ve Komünistleri onlara destek oluyorlar. 
"Marksizm-Leninizm temeline da yanan ve devrim ve sosyalizmi inşa 


Kongresi'nin plânının gerçekleşmesin de büyük ve önemli başarılar elde etmiştir. 

"ÇKP ve sosyalist Çin'in kazandık ları büyük başarı. dünyadaki sosyalist güçlerin kuvvetlenmesine, emperyaliz me, yeni ve eski sömürgeciliğe karşı hürriyet, tarafsızlık ve barış davası 


Proleter Kültür Devrimini sürdürmek te, proletarya diktatörlüğünü daha da güçlendirmekte ve ÇKP'nin 10. kongre sindeki militan görevleri zerçekleştir 


mek yolundaki mücadelelerde başarılar sağlamışlardır. 
"ÇKP'nin hürriyet, bağımsızlık.ba rış ve sosyalizm uğrundaki devrimci dış politikasını güçlü bir şekilde uygu laması sayesinde, son yıllarda Çin Halk Cumhuriyeti'nin uluslararası i- 


büyük 


miyle değiştirmiştir. 

"Vietnam devrimi, emperyalist saldırıya karşı koyma ve sosyalist in şa davasında ÇKP'nin, Çin hükümetinin ve Çin halkının hararetli desteğiy le, değerli ve büyük yardımını görmüştür. Barışçı. bağımsız, birleşmiş, sosyalist bir Vietnam inşa etme nin yeni bir devrimci aşamasında, Vietnam halkının ÇKP'den, Çin hüküme 


alimi a amiinsnkezzee inen 2 — 


ÇKP, 1937'den sonra halka, Japon emperyalizmine karşı mücadelede önder-Uk etti, Japon istilacılarını bözguna uğrattı, 


1949'da bütün ülkede ıktidarı ele geçirdi ve halkı birleştirdi Kızıl Ordu askerleri Çan Kay-şek'in "Başkanlık Sarayı"'nda. 


ÇKP, sosyalizmin inşasına önderlik etti. Vuhan Demir ve Çelik tesislerinin çalışmaya başlaması. 


yolundaki mücadelede. bugün uluslararası gericilik içinde çeşitli ülkelerin halklarının en tehlikeli düşmanı olan Amerikan emperyalizmine ve Sovyet sosyal-emperyalizmine karşı ve aynı zamanda modern revizyonizme karşı mcadelededenenmişolan büyük ve mi litan dostluğumuz partilerimizi ve halk larımızı birbirine bağlamıştır. Budost luk günden güne sağlamlaşmaktadır. 
Arnavutluk Emek Partisi üyesi Komünistler ve bütün halkımız geçmişte ok duğu gibi gelecektede bu devrimci dostluğu koruyacaklardır. " 


mücadelesine katılan önemli bir paydır. 

"Partilerimiz, halklarımız ve ülkelerimiz arasında, karşılıklı dostluk, militan birlik, ikili işbirliğinin, Mark sizm-Leninizm ve proleter enternasyo nalizmi temelinde daha da sağlamla — şacağına derin bir güvenimiz vardır." 


tibarı eşi görülmedik bir şekilde yük selmiştir. Kore ve Çin partileri ve halkları arasındaki dostluk,Marksizm -Leninizm ve proleter enternasyona - lizmi temeline oturtulan sınıf kardeşliğine dayanan militan dostluk... ka- 


lıcı olacaktır. Bundan böyle de sosyalizmi ve komünizmi gerçekleştirme yolundaki mücadelemizde, ÇKP veÇin halkıyla elele verecek, omuz omuza O. 
lacak ve birlikte ilerleyeceğiz. " 


tinden ve kardeş Çin halkından yardım ve destek alacağından eminiz. VİP emindir ki, ÇKP ve Çin halkıyla arasın da yıllardır süregelen birlik, dostluk ve işbirliği ilişkileri ebediyen kuvvet li kalacaktır. Geçmişte olduğu gibi, partilerimiz ve halklarımız,arasındaki yoldaşça ve kardeşçe büyük dostluk 


kararlılık ve kuvvetle ilelebet yaşaya caklardır." 


